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Als een kind is mijn ziel in mij 
Met Hemelvaartsdag keken we naar een sculptuur 
van Wout Epping. We zien een moederlijke figuur, 
herkenbaar aan haar borsten. Ze zit op een bankje of 
kruk en buigt zich voorover. Het kind trekt haar als 
het ware uit haar evenwicht. Met uitgestrekte armen 
reikt ze naar het kind. Met de ene hand raakt ze zijn 
hand aan, de andere lijkt op zijn schouder te rusten. 
 

Het kind houdt het midden tussen staan en knielen. 
Het richt zich op naar de moeder en strekt zich naar 
haar uit, zoals ook de moeder zich naar het kind 
uitstrekt. De gezichten zijn opvallend sober. Deze 
relatie wordt niet verteld via gezichtsuitdrukkingen, 
maar via de taal van het lichaam. Boven het hoofd 
van het kind zweeft iets lichts: misschien een vogel, 
een duif of een engel. De steen en de lichamen ogen zwaar, maar juist dat zwevende 
maakt het beeld licht. Je zou er een symbool in kunnen zien van de Geest, van Gods 
adem. 
 

De sculptuur deed mij denken aan Psalm 131: 
‘Ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind, de borst ontwend, 
stil op de arm van zijn moeder, zo is mijn ziel in mij.’ 
 

Wat opvalt in deze psalm, is dat het kind de borst ontwend is. Dat detail was mij eerder 
nooit opgevallen, totdat een collega mij erop wees. Je zou eerder het omgekeerde 
verwachten: een kind dat gevoed wordt, wordt rustig; een kind dat van de borst wordt 
genomen, gaat huilen. Toch beschrijft de psalm iets anders. Juist het ontwennen maakt 
een nieuwe vorm van nabijheid mogelijk tussen moeder en kind — een verbondenheid 
die niet meer direct afhankelijk is van voeding. 
 

Misschien raakt dat ook aan de betekenis van Hemelvaartsdag. Het is alsof de 
leerlingen — en wij met hen — van de borst worden genomen: van de tastbare nabijheid 
van Jezus. Dat voelt eerst als verlies. Maar Jezus verdwijnt niet; Hij komt op een andere 
manier nabij. Vanaf Pinksteren is Hij bij ons door zijn Geest. 
 

Daarin ligt ook een les voor het geloof. Soms missen we de directe ervaring van God. Het 
geloof kan dor en leeg aanvoelen. Alsof het niet meer is toegestaan van de moedermelk 
te drinken. Toch hoeft zo’n periode niet zinloos te zijn. Juist daarin kunnen we leren 
geloven op een nieuwe, meer volwassen manier. Zoals een kind uiteindelijk anders met 
zijn moeder verbonden raakt, zo kan ook het geloof groeien naar een diepere, stillere 
verbondenheid. 
(Fragment en bewerking van een deel van de preek van Hemelvaartsdag.) 
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Kerkdiensten 
 
Zondag 17 mei, 10.00 uur  
Voorganger: pastor Yolanda van der Stelt 
Kerkenraad: Liesbeth van de Waerdt, Arco van den Ham en Kees Gerestein 
Lector: Marian Clarijs 
Organist: Gerard Rosier 
Collecte Diaconie: Stichting De Vrolijkheid 
Collecte Kerk: Beeld en Geluid 
 
Na deze dienst wordt de nieuwe kerk-app gepresenteerd. Neem daarom uw mobiele 
telefoon of tablet mee, dan helpen we elkaar op weg. 
   
Zondag 24 mei, 10.00 uur – Pinksteren – Bevestiging ouderling 
Voorganger: ds. Hendrik Mosterd 
Kerkenraad: Marian Clarijs, Lia Reincke en Lia van de Lagemaat 
Lector: Mirjam van ‘t Veld 
Organist: Frank Firet 
Collecte Diaconie: Kerk in Actie - Cuba 
Collecte Kerk: Bijstand Pastoraat 
 
Met Pinksteren vieren we niet een gebeurtenis uit het verleden, maar Gods adem die 
mensen ook vandaag in beweging brengt. De Geest maakt ruimte in ons hart waar eerst 
angst en geslotenheid heersen. Gods aanwezigheid opent ons voor elkaar en voor de 
wereld en brengt ons tot een nieuw verstaan van elkaar. We laten ons daarbij inspireren 
door het schapenkunstwerk van Conny Buurman (daar kunt u verderop in deze 
Nieuwsbrief meer over lezen) en brengen dat in gesprek met drie lezingen uit de Bijbel.  
 

Daarnaast wordt met Pinksteren Niels Duifhuizen bevestigt als jeugdouderling in de 
Michaëlkerk. Pinksteren is een passend om dat te doen. God neemt mensen in dienst 
om zijn liefde te verspreiden in de wereld. Zoals de apostelen met Pinksteren allerlei 
talen spraken zo zal het de uitdaging van Niels worden om tolk te zijn tussen de taal van 
kinderen en jongeren en volwassenen in onze gemeenschap. We wensen hem heel veel 
geestkracht toe. 
 
Kerkdiensten komende periode 
31 mei: ds. W. Scheltens, Lunteren 
7 juni: ds. Hendrik Mosterd 
14 juni: ds. M. Groen, Wageningen 
 
Online meekijken 
De kerkdienst is -live of later- te volgen via www.kerkomroep.nl 
De lokale zender Regio90 neemt de dienst over via kabel en website: www.regio90.nl.  
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Omzien naar elkaar 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn de afgelopen weken bezorgd bij: 
- Mw. Ruth Paradies 
- Mw. Ria de Bonte  
 

Vanuit de kerkenraad 
 
Bijna is het zover: de lancering van de Michaelkerk-app! 
Op 17 mei is het zover: de Michaelkerk-app gaan we in gebruik te nemen. Graag nemen 
we u alvast mee in wat u kunt verwachten en hoe de app werkt. 
Na het downloaden kunt u uw eigen profiel aanmaken, zo uitgebreid als u zelf wilt. Leuk 
als u een foto toevoegt, samen met bijvoorbeeld uw verjaardag, adres en een paar 
persoonlijke weetjes. Deze gegevens verschijnen in de ledenlijst van de app. Zo kunt u 
eenvoudig andere gemeenteleden opzoeken – en wordt het ineens heel makkelijk om 
iemand een kaartje te sturen voor zijn of haar verjaardag! 
Daarnaast kunt u zich aansluiten bij verschillende groepen die al voor u zijn klaargezet, 
zoals Lief & Leed, Roept u het maar! en de Michaelkerk Nieuwsbrief. Heeft u zelf een 
goed idee voor een nieuwe groep? Laat het dan op 17 mei weten aan Jos Versluis of 
Judith Hogendoorn. 
Uiteraard staan we klaar om iedereen te helpen waar nodig, zodat we samen echt met 
elkaar in contact kunnen zijn via de app. Heeft u vragen? Stel ze gerust aan één van ons! 
Hulp nodig bij het installeren? 
Neem op 17 mei uw telefoon of tablet mee naar de kerk, dan helpen we u graag op weg. 
 
Jeugd en jongeren 
 
Oppas 
Er is oppas tijdens de morgendiensten voor de kleinsten in de kelder van het 
Michaëlhuis. 
 
Kindernevendienst 
De volgende verhalen staan de komende zondagen centraal: 
 
Zondag 17 mei – Johannes 17:1-13 - ‘Ik bid voor…’ 

Kort voordat Hij het leven op aarde verlaat, bidt Jezus tot zijn 
Vader. Hij verwoordt wat Hij gedaan heeft en draagt zijn 
leerlingen aan Hem op. 
 
 
 

Zondag 24 mei – Handelingen 2:1-24 - ‘Ik begrijp jou’  
De leerlingen van Jezus ontvangen de heilige Geest. Ze gaan 
naar buiten en beginnen op luide toon te vertellen. Mensen uit 
verschillende landen horen het. Het wonderlijke is: ze horen 
hen allemaal in hun eigen taal spreken. 
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Berichten  
 
Feest van de Geest  
Van Hemelvaartsdag (14 mei) tot en met 2e Pinksterdag (25 mei) wordt in 11 kerken op 
de Heuvelrug en in Woudenberg voor de 11e keer het kunstproject Feest van de Geest 
georganiseerd. In dit kunstproject gaat het om mensen kennis te laten maken met de 
verbinding tussen kunstwerken, architectuur kerkgebouw en het feest van Pinksteren. 
Drieëntwintig kunstenaars zullen uiteenlopende kunstwerken tonen in verschillende 
kerken in Amerongen, Driebergen, Doorn, Leersum, Maarn, Maarsbergen, Zeist en 
Woudenberg. Het thema van dit jaar is “Elkaar verstaan”. 
De deelnemende kerken zijn geopend op donderdag 14 mei, zaterdag 16 (Michaëlkerk 
niet geopend), zondag 17, zaterdag 23, zondag 24 en maandag 25 mei. De 
openingstijden van de kerken voor de bezichtiging van de kunst zijn van 13.00 tot 17.00 
uur met uitzondering van de tijden, waarin kerkdiensten plaats vinden. Neem ook eens 
een kijkje op de site: https://feestvandegeest.nl/heu/ 
 
Bij het schapenkunstwerk van Conny Buurman:  
wat je ziet ben je zelf... 
Elkaar verstaan houdt voor mij in, dat je naar elkaar 
luistert, stil, zonder oordeel, het liefst met je hart. 
Elkaar verstaan houdt voor mij ook kijken in. Kijken 
naar elkaar, in elkaars ogen, je houding. Dan is het nog 
maar een kleine stap naar de kunstbeleving. Kijken en 
luisteren naar kunst. Wat zegt een kunstwerk je, wat zie 
je, wat beleef je, stel vragen. Daarin kan je elkaar ook 
verstaan en kunnen er zonder waarde oordelen 
prachtige dialogen ontstaan. 
Een van mijn leerlingen op de school waar ik les heb gegeven als docent Beeldende 
Vorming vroeg eens aan me: ‘Wat leren we nu eigenlijk bij jou?’ Ik antwoordde met: 
‘Kijken’. Hij keek me ongeloofwaardig aan en het duurde even voordat het tot hem 
doordrong. Maar zeker is wel dat het een van mijn meest enthousiaste leerlingen is 
geworden. 
Tijdens de Pinksterdagen en het Feest van de Geest zijn enkele van mijn intuïtieve 
schilderijen en assemblage kunstwerken te gast in de Michaëlkerk in Leersum. Mag ik 
jullie veel kijkplezier en dialogen wensen! Onderstaand stukje heb ik overgenomen uit 
Kruispunt, de wekelijkse nieuwsbrief van de Maartenskerk uit Doorn. 26 april jl. Het is 
van ds. Leo Oosterom. Ik had het niet beter kunnen zeggen en het zou een van de 
gezichtspunten kunnen zijn bij mijn kunstwerk van de schapen. 
'In Lukas 15 gaat het over de goede herder met het verloren schaapje op zijn schouders. 
Johannes vertelt een heel ander verhaal over de goede herder. De functie van herder lijkt 
anders en het gaat meer over de kudde dan over het verloren schaap. Wat betekenen de 
begrippen ‘kudde’ en ‘herder’ eigenlijk in onze tijd? En waar moet je aan voldoen om 
volgens Johannes een goede herder te zijn? De afbeelding op de orde van dienst heeft 
iets ambivalents: leidt de herder de kudde naar binnen of naar buiten? Of hangt dat af 
van het standpunt waar we onszelf als kijker plaatsen? ' 
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Uitnodiging – documentaire avond “Zwart tussen Wit’ 
– over sporen van het slavernijverleden en de Stichtse Lustwarande” 
Op woensdag 27 mei bent u van harte welkom in ’t Hoge Licht in Driebergen voor de 
vertoning van de documentaire ‘Zwart tussen Wit.’ 
De documentaire gaat in op het Nederlandse slavernijverleden, belicht de rol van de 
kerk daarin en laat zien hoe dit verleden ook in onze eigen omgeving, langs de Stichtse 
Lustwarande, zijn sporen heeft nagelaten en nog doorwerkt. Na afloop is er gelegenheid 
tot het stellen van vragen aan Carla Giskus, Henrick van Asch van Wijck en Randolf ter 
Haar die in de documentaire te zien zijn. Het gesprek wordt geleid door Patricia 
Wijntuin. 
De avond biedt gelegenheid om meer te horen over de geschiedenis in onze regio en 
hierover met elkaar in gesprek te gaan. 
Datum: woensdag 27 mei 
Inloop: 19.00 uur | Start: 19.30 uur Eind: 21:30 
Locatie: ’t Hoge Licht, Klaproos 2 Driebergen-Rijsenburg 
Toegang: gratis, Aanmelden via: info@slavernijverledenheuvelrug.nl 
  
Weeksluitingen in de Schermerij 
U bent hier van harte voor uitgenodigd. De diensten zijn in de koffiekamer op de tweede 
verdieping om 19:00 uur. Meer informatie: Liesbeth Poot 

22 mei: Ds. Diederiek van Loo (viering Heilig Avondmaal) 
5 juni: Ds. Hendrik Mosterd  
19 juni: Wies Sarot  

 
Toelichting bij de diaconale collecten 
 
Zondag 17 mei 
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor de “Stichting de Vrolijkheid”. 
 
Stichting de Vrolijkheid organiseert voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra 
creatieve activiteiten. Zij hebben vaak indringende ervaringen achter de rug. Dans, 
theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn het instrument om hun verhalen 
vorm te geven. 
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger dan achttien jaar. Deze 
jonge vluchtelingen zijn vaak afkomstig uit landen waar geweld en onderdrukking tot het 
dagelijks leven horen. Ze hebben vaak indringende ervaringen achter de rug. Hun 
bestaan in Nederland blijft doorgaans nog jarenlang onzeker.  
De Vrolijkheid - voluit de Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid - is een 
netwerk van professionele kunstenaars, regelaars, vrijwilligers, kinderen, jongeren en 
ouders, die samen wekelijks meer dan 100 kunstprojecten op bijna 30 azc’s realiseren. 
Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn het instrument om 
verhalen vorm te geven. Vrolijke ruimtes bieden de inspiratie om eigen talenten te 
ontdekken en ontwikkelen. 
 
Zondag 24 mei 
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor “Kerk in Actie – Cuba” 
 
In Cuba is er een tekort aan voedsel, brandstof en elektriciteit. Jongeren en goed 
opgeleide mensen vertrekken naar het buitenland. Ouderen en zieken leven eenzaam in 
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schrijnende omstandigheden. Zo woont de 83-jarige Roberto in een kamertje van 2 bij 2 
meter zonder sanitair en moet de 68-jarige Rosa rondkomen van een pensioen van 7 
euro per maand. Wanda Hernández richtte een pastoraal en diaconaal centrum op. 
Cubanen komen hier samen voor liturgische cursussen, maar kijken ook om naar 
mensen in nood om, bijvoorbeeld via een gaarkeuken. Een groep vrijwilligers, waaronder 
ook jongeren, brengen de meest kwetsbaren iedere week een voedzame warme maaltijd 
en bieden gezelschap. Mensen kunnen er iedere dag ontbijten. Zo is dit centrum een 
baken van hoop en persoonlijke aandacht die het zware leven van Cubanen verlicht. Met 
de opbrengst van deze collecte steun je het werk van Kerk in Actie in Cuba en andere 
zendingsprojecten. Help je mee? 
 
Zendingsdoel 
De diaconie heeft besloten ook in 2026 World Vision als zendingsdoel te steunen.  
 
World Vision zet zich in voor de meest kwetsbare kinderen, waar ze ook wonen en wat 
hun achtergrond ook is. Wereldwijd worden miljoenen kinderen geconfronteerd met 
conflicten en honger. World Vision werkt in bijna 100 landen om kinderen weer een 
toekomst te geven. Doe mee en maak verschil voor kinderen in nood! 
Al meer dan 70 jaar zet World Vision zich samen met gemeenschappen, donoren, 
partners en overheden in voor een kansrijke toekomst voor alle kwetsbare kinderen. 
Zelfs op de gevaarlijkste plekken ter wereld. 
Ze werken zij aan zij met de armen en onderdrukten, als uiting van Gods 
onvoorwaardelijke liefde voor alle mensen. World Vision is er voor álle mensen, wat hun 
achtergrond ook is. 
World Vision stelt gemeenschappen in staat om hun eigen doelen te bereiken. Ze rusten 
hen toe om blijvend vooruitgang te boeken, ook nadat zij vertrokken zijn. 
Bij nood en calamiteiten zijn ze dichtbij voor acute hulp. En blijven daarna aanwezig voor 
wederopbouw en om te werken aan herstel voor getroffen kinderen, gezinnen en 
gemeenschappen. 
World Vision zet zich in zodat geweld tegen kinderen stopt. Hun aanpak biedt directe 
bescherming op korte termijn en zelfredzaamheid op lange termijn. Zij geven kinderen, 
gemeenschappen en lokale partners gereedschappen in handen om de diepste 
oorzaken van geweld aan te pakken. 

 

U kunt ons zendingsdoel ook steunen door uw gift over te maken op het 
rekeningnummer van de Diaconie o.v.v. World Vision 
 
Liturgie 
 
Orde van dienst: zondag 17 mei 2026 
Pastor Yolanda van der Stelt 
 
-Orgelspel 
-Welkom 
-Lied 975 vers 1 en 2 ‘Jezus roept hier mensen samen’ 
-Stil gebed, bemoediging en groet 
-Kyriegebed 
-Lied 982 vers 1 en 2 ‘In de Bloembol is de krokus’ 
-Kindermoment  
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-Lied ‘Onze Vader’ van Elly en Rikkert     
-Kinderen gaan naar de nevendienst 
-Gebed bij de opening van het woord 
-Bij de dienst 
-Lied 802 vers 1 en 4 ‘Door de wereld gaat een woord’ 
-Schriftlezing O.T.: Psalm 42: 1-9 
-Psalm 42 vers 1 en 7 
-Schriftlezing N.T. Joh 17: 1-13 
-Lied 339A 
-Overdenking 
-Lied 800 vers 1, 3 en 4 ‘Wat zou ik zonder U geweest zijn’ 
-Dankgebed, voorbeden, stil gebed 
-Afgesloten met gezongen ‘Onze Vader’: Lied 1006 
-Collecte  
-Lied 975 vers 3 ‘Jezus roept ons tot de ander’ 
-Zegen  
-orgelspel 
 
 

Activiteitenagenda 
 
17 mei   10.00 uur  Lancering Kerkapp  Michaëlkerk  
17 mei   13-17 uur  Feest van de Geest  Michaëlkerk 
19 mei   19.45 uur  Ringavond   Michaëlkerk  
23-25 mei  13-17 uur  Feest van de Geest  Michaëlkerk 
 
Open Ochtenden Michaëlhuis 
Het Michaëlhuis is geopend voor een kopje koffie, thee, een praatje…  

- op donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur. 
- op vrijdagmorgen tussen 10.30 en 12.00 uur.  

Van harte uitgenodigd!    

 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 29 mei 2026 
Kopij aanleveren voor donderdag 28 mei, 18.00 uur bij Marian Clarijs 
 
 


