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Tussen Pasen en Pinksteren 
De zeven zondagen tussen Pasen en Pinksteren hebben allemaal een naam gekregen in 
de geschiedenis van de kerk. De eerste zondag na Pasen heet ‘Beloken Pasen’. 
‘Beloken’ is een oud woord voor ‘gesloten’. De discipelen zijn bij elkaar in een 
afgesloten ruimte sinds Pasen. Niet als bezinning, maar uit angst voor ‘de Joden’, zoals 
Johannes schrijft. Jezus had veel durven zeggen tegen de geestelijke machthebbers, hij 
had mensen tegen de haren in gestreken. Die boosheid kon zich nu wel eens op hen 
gaan richten, want zij hoorden bij Jezus. 
Ze zijn bang, de ramen en deuren zitten op slot. Misschien zit ook hun hoofd en hart op 
slot; ze hadden zo in Jezus geloofd, vertrouwd dat alles goed zou komen. En nu stonden 
ze met lege handen. Geen idee of, en hoe, ze verder moesten. Er is alleen diep verdriet 
om de dood van hun vriend en leermeester en grote angst voor de boze, opgezweepte 
menigte. Het wonder van de opstanding konden ze nog niet bevatten. 
 

We kunnen het ons vast ook wel voorstellen. ‘Eerst zien, dan geloven’, zegt Tomas. Een 
opmerking die ook vandaag de dag nog vaak klinkt: ‘eerst maar eens zien of er nog liefde 
is onder de mensen, of mensen nog wel ‘het goede’ willen. En ondertussen ramen en 
deuren stevig dicht houden om die grote, boze wereld buiten te houden. 
Tot Jezus bij hen staat, in de afgesloten ruimte, Zijn wonden laat zien en voelen, het 
brood breekt. Pas dan ‘zien’ ze Jezus. Pas dan breekt er een nieuwe tijd aan; durven ze 
echt te geloven en te vertrouwen dat Jezus opgestaan is, dat al Zijn beloften uitkomen.  
 

De namen van de zondagen na ‘Beloken Pasen’ 
zijn in het Latijn. In de vorige Nieuwsbrief vertelde 
ds. Hendrik Mosterd over de naam van de 2e 
zondag na Pasen: Misericordia. Afgelopen 
zondag was zondag ‘Jubilate’, wat betekent 
‘jubelt, juich’. De naam komt van het eerste vers 
van Psalm 66: ‘Heel de aarde, juich voor God’.  
Zondag 3 mei heet ‘zondag Cantate’. Cantate 
betekent ‘zing’. De naam komt uit Psalm 98 vers 
1, waar staat ‘Zingt voor de Heer een nieuw lied’. 
Het is feest, er is dankbaarheid. Vanuit dat feest, 
die dankbaarheid en het vertrouwen wordt de 
band met God versterkt. 

 

Ondertussen ligt de tijd van Pasen alweer wat verder achter ons. Het is eigenlijk net als 
bij een bijzonder feest waar we nog een poosje van nagenieten. Maar langzaam maar 
zeker begint dat feestelijke gevoel wat meer naar de achtergrond; het gewone, 
dagelijkse leven neemt het weer over, de realiteit van alle dag steekt de kop weer op en 
van licht, leven en vreugde is niet altijd zoveel meer te merken. 

Nieuwsbrief Michaëlkerk 
1 mei 2026 
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Vandaar dat de 6e zondag na Pasen de naam 
‘Rogate’ heeft gekregen. ‘Rogate’ betekent bidden 
en vragen. Het is goed om je te blijven beseffen 
hoeveel er is om voor te bidden. Dat we al onze 
zorgen, al onze vragen bij God mogen neerleggen 
in het vertrouwen dat Hij ons hoort, dat Hij 
aanwezig is.  
Daarin mogen we onze rust, onze vrede, onze 
troost én ons vreugde vinden. 
Laten we, in hoofd en hart, zingen:   
 
Houd moed, heb lief en ga met God  
Pastor Yolanda van der Stelt 
 
Kerkdiensten 
 
Zondag 3 mei, 10.00 uur  
Voorganger: Ds. Hendrik Mosterd 
Kerkenraad: Liesbeth van de Waerdt, Jos Versluis en Irene Hogendoorn 
Lector: Marjolein Veldhuizen 
Organist: Gerard Rosier 
Collecte Diaconie: Kerk in Actie: vluchtelingen uit Soedan 
Collecte Kerk: Beeld en Geluid 
 
Zondag Cantate 
De naam van deze zondag betekent letterlijk: “Zingt!”  Deze oproep is ontleend aan het 
begin van Psalm 98: “Zingt voor de HEER een nieuw lied.” In de lezingen klinkt het 
verlangen naar een plaats om te wonen door. Jezus spreekt over het huis van zijn Vader, 
waar ruimte is voor velen. Dat raakt aan onze eigen ervaring: het zoeken naar en het 
ervaren van geborgenheid in God.  
   
Zondag 10 mei, 10.00 uur  
Voorganger: pastor Yolanda van der Stelt 
Kerkenraad: Marian Clarijs, Tim van de Weerd en Lia van de Lagemaat 
Lector: Marjon van den Ham 
Organist: Wim ter Haar 
Collecte Diaconie: Deelkastje 
Collecte Kerk: Jeugd- en Jongerenwerk  
 
Donderdag 14 mei, 9.30 uur  
Voorganger: ds. Hendrik Mosterd 
Kerkenraad: Martin van Herk, Gerlise van der Maas en Reinier Bijkerk 
Lector: Liesbeth van de Waerdt 
Organist: Frank Firet 
Collecte Diaconie: Stichting Chris en Voorkom 
Collecte Kerk: Orgel en Muziek 
 
 
 

‘Juicht want Jezus is Heer. 
Kinderen Sions verblijdt u ter ere 
van Hem die ons liefheeft. 
Hij is verrezen en leeft. 
Jezus de Koning die mensen 
het leven weer geeft 
Liefde bedekt zijn schepping  
de bloemen de vogels het gras.  
Zou Hij dan jou vergeten  
Jezus, die blinden genas, verrees.  
Juicht want Jezus is Heer!’ 
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Kerkdiensten komende periode 
17 mei: pastor Yolanda van der Stelt 
24 mei: ds. Hendrik Mosterd – Pinksteren 
31 mei: ds. W. Scheltens, Lunteren 
 
Online meekijken 
De kerkdienst is -live of later- te volgen via www.kerkomroep.nl 
De lokale zender Regio90 neemt de dienst over via kabel en website: www.regio90.nl.  
 
Omzien naar elkaar 
 
Pastoraal 
Er zijn meerdere mensen in onze gemeente die in 
meer of mindere mate tobben met hun 
gezondheid. Dat kan om eigen gezondheid gaan of 
die van mensen die hen lief zijn.  
Naast de ‘zieken’ is ook de groep ‘mantelzorgers’ 
erg groot.  Dat valt altijd extra op wanneer de 
‘mantelzorgattenties’ worden rondgebracht. Vaak 
is, en lijkt, het zo vanzelfsprekend. Toch vraagt het 
natuurlijk extra aandacht en energie naast het 
gewone, dagelijkse leven. Met hoeveel liefde die 
mantelzorg ook gegeven wordt. 
De namen van mantelzorgers noem ik hier niet. 
Maar misschien kent je, kent u er wel in uw 
omgeving. Misschien mooi om ook daar eens een 
kaartje in de bus te stoppen. 
 
 

Mist je namen of misschien wel uw eigen naam? Geef het dan aub even door aan ds. 
Hendrik Mosterd, een ouderling of aan ondergetekende! 
Hartelijke groet, Yolanda van der Stelt, Pastor 80+ 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn de afgelopen weken bezorgd bij: 
- Mw. Annie van Geelen,  
- Mw. Anne Boeve 
 
Vanuit de kerkenraad 
 
Bekendmaking  
We zijn als kerkenraad heel dankbaar dat we met u mogen delen dat Niels Duifhuizen 
kenbaar heeft gemaakt dat hij de kerkenraad wil gaan versterken en het ambt van 
(jeugd) ouderling op zich wil nemen.  
Eventuele bezwaren tegen deze bevestiging dienen uiterlijk één week na deze 
bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend. 
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De Michaelkerk-app komt eraan!  
Bijna is het zover: op 17 mei lanceren we de 
Michaelkerk-app. Vanaf nu is de app al te downloaden, 
vanaf 17 mei wordt hij definitief in gebruik genomen. Met 
deze app willen we onze onderlinge communicatie 
versterken en het gemeenteleven nog beter met elkaar 
verbinden. 
Na het downloaden kunt u een persoonlijk 
profiel aanmaken, zo uitgebreid als u zelf wilt. Leuk als u 
een foto, uw verjaardag, adres en een paar persoonlijke 
weetjes toevoegt. Deze gegevens zijn zichtbaar in de ledenlijst, waarin u eenvoudig 
andere gemeenteleden kunt opzoeken. Zo wordt het bijvoorbeeld heel makkelijk om 
iemand een kaartje te sturen voor zijn of haar verjaardag. 
Daarnaast kunt u deelnemen aan verschillende groepen, zoals Lief & Leed, Roept u het 
maar! en de Michaelkerk Nieuwsbrief. Ook commissies en kringen krijgen een eigen plek 
in de app. U bepaalt zelf waar u wel of niet aan mee wilt doen.  
Heeft u een goed idee voor een nieuwe groep? Laat het op 17 mei weten aan Jos 
Versluis of Judith Hogendoorn. 
Uiteraard helpen we iedereen graag op weg, zodat we samen echt met elkaar in contact 
kunnen zijn via de app. Vragen? Stel ze gerust! 
 
Opbrengsten collectezakken 1-ste kwartaal 2026 (CvK) 
        4-jan Orgel en muziek € 40,75 

11-jan Jeugd en jongeren € 59,27 
25-jan Beeld en geluid € 59,90 

1-feb Bijstand Pastoraat € 50,40 
8-feb Orgel en muziek € 45,70 

15-feb Jeugd en jongeren €114,90 
22-feb Beeld en geluid € 67,55 

1-mrt Jeugd en jongeren € 62,75 
8-mrt Orgel en muziek € 79,58 

11-mrt Beeld en geluid € 55,50 
15-mrt Bijstand Pastoraat € 64,85 
22-mrt Orgel en muziek € 73,85 
29-mrt Jeugd en jongeren € 81,95 

  €  856,95 
 
Giften 
De volgende giften werden ontvangen: 
• €  20,00 via Dhr. A. Hoogendijk  
Hartelijk dank namens het College van Kerkrentmeesters. 
Lia van de Lagemaat 
 
Giften voor de Diaconie 
We mochten de volgende gift ontvangen: 

• € 20 via mevr. P. van der Roest voor de bloemengroet 
Hartelijk dank namens de Diaconie. 
Jos Versluis, penningmeester 
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Jeugd en jongeren 
 
Oppas 
Er is oppas tijdens de morgendiensten voor de kleinsten in de kelder van het 
Michaëlhuis. 
 
Kindernevendienst 
De volgende verhalen staan de komende zondagen centraal: 
 
Zondag 3 mei – Johannes 14:1-14- ‘Ik ben de weg’ 

Kort voor Pasen zegt Jezus tegen zijn leerlingen dat ze niet 
ongerust hoeven te zijn. Hij zal voor hen een plaats klaarmaken 
en daarna zullen zij met Hem meegaan. Jezus vertelt dat Hij de 
weg, de waarheid en het leven is en dat ze de Vader zien als ze 
Jezus zien. 

 
Zondag 10 mei – Johannes 16:16-24- ‘Ik kom terug’  

Jezus zegt dat zijn leerlingen Hem binnenkort niet meer zullen 
zien, maar later zullen ze Hem terugzien. Ze vinden het moeilijk 
om dat te begrijpen. 
  
 

Hemelvaartsdag 14 mei – Handelingen 1: 1-11- ‘Jezus gaat naar de hemel’ 
Op de veertigste dag na zijn opstanding gaat Jezus naar de 
hemel. Een wolk neemt Hem mee. De leerlingen blijven alleen 
achter. Met Hemelvaart denken we eraan terug dat Jezus naar 
God is gegaan. Jezus hoort bij God, en is nu bij Hem. Dankzij 
Jezus kunnen ook wij met God verbonden zijn.  

 
JoZ!  
Op zondag 3 mei is er weer JoZ! voor de tieners onder leiding van Fredy en Daniël. 
 
Berichten  
 
Potgrond- en perkplantjesactie 
Morgen, 2 mei, verandert het Kerkplein in een 
bloemenzee vanwege de jaarlijkse potgrond- en 
perkplantjesactie. Tussen 10.00-13.00 uur kunt u uw 
bestelling ophalen en op het terras genieten van allerlei 
zelfgebakken lekkers en uw favoriete drankje van onze 
barista-ouderling Martin. 
 
Heeft u geen bestelling gedaan? Er is dit jaar ruim 
ingekocht, ook voor de vrije verkoop, dus kom gerust 
langs om iets moois uit te zoeken. 
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Vrijwilliger gezocht! 
Voor de oecumenische openlucht kerkdienst op zondag 5 juli a.s. zoeken we nog 
iemand die het leuk vindt om mee te denken en mee te regelen in de voorbereiding. Het 
kost maar 2 of 3 korte overlegmomenten en je werkt samen met een enthousiaste leden 
uit de Johanneskerk, Andriesparochie en Michaelkerk. Deze keer is de dienst bij de 
familie van de Waerdt aan de Zandweg en Ds. Hendrik Mosterd gaat voor.  
  

Hou je van verbinden, buiten zijn en een mooie dienst neerzetten voor onze gemeentes? 
Dan is dit echt iets voor jou. Meld je aan en bouw mee aan een inspirerende viering in de 
open lucht! Een mooie start van de vakantieperiode! Meer informatie bij Marian Clarijs 
of Annette Barreveld. 
 
Weg van de vrede 
Op maandagavond 11 mei om 20.00 uur komen we voor de laatste keer bij elkaar om het 
boek van Stefan Paas te bespreken. We lezen het laatste hoofdstuk over Mensen van de 
vrede. 
 
Bijbelgesprekskring 
Wij hopen volgens het rooster weer bijeen te komen op woensdag 6 mei as.  
We houden deze keer de bijeenkomst niet in het Michaëlhuis, maar we gaan deze keer 
samen naar Doorn en wel naar Huize Beatrix, bij Dhr. P(eter).J.H. de Grunt. We beginnen 
ook dit keer om 14.00 uur. 
We gaan op 6 mei verder met het Evangelie van Marcus en we willen graag starten waar 
we op 1 april jl. zijn geëindigd en dat was bij Marcus 12, Dus we beginnen nu bij Marcus 
13, vanaf vers 1.De leden van de gespreksgroep gaan, zoals besproken op 1 april, deels 
op de fiets en een deel kan, zoals ook besproken, meerijden met ds. Jan Stelwagen. 
Afgesproken is ook dat die laatsten om 13.30 uur (half twee) aanwezig zullen zijn bij het 
Michaëlhuis, op het Kerkplein. 
Dit is volgens de planning de laatste bijeenkomst voor dit seizoen. Maar we hopen in 
september/oktober a.s. opnieuw te starten met de Bijbelgesprekskring. Ook u bent dan 
weer van harte welkom. 
Rest ons om u allen een mooie en goede zomer toe te wensen en waarheen u ook op 
vakantie zult gaan, Onze Heer is ook daar bij u, vertrouw op Hem.  
Met een hartelijke groet, ds. Jan Stelwagen & Teunis Reedijk.  
 
Tobias Wenting komt naar Leersum voor “Stapje Terug”: 
Theaterwerk, Virtuoze Muziek en Tekstuele verrassingen. 
Op vrijdag 8 mei om 20.00 uur organiseert De Stichting Vrienden 
Michaëlkerk een muzikale avond “stapje terug” in de Michaëlkerk 
(Kerkplein 1, Leersum). 
Een intieme muzikale reis vol virtuoze verrassingen. Tobias zoekt 
naar ongebaande paden waar tekst en muziek elkaar onverwacht 
kruisen. Laat je meevoeren door een avond vol ontroering, 
subtiele humor en meesterlijk pianospel. Een moment om even 
stil te staan, en een stapje terug te doen. 
 

Kaarten (10 euro incl. consumptie) zijn vanaf 19.30 uur verkrijgbaar bij de ingang of 
bestel ze nu online via deze link. 
Meer informatie treft u aan via volgende link 

https://koortickets.nl/ticketshop.php?nl&ids=1140
https://tobias-wenting-flyer--wimimmink.replit.app/


7	
	

Ring-avond: ‘Weerbaarheid van de kerk in tijden van onrust’  
Op 19 mei (19.45 uur) komt Ds. Kees van Ekris, scriba van de Protestantse Kerk in 
Nederland, naar de Michaëlkerk en neemt ons mee in het onderwerp: ‘Weerbaarheid 
van de kerk in tijden van onrust’. U bent hiervoor van harte uitgenodigd, maar dient u wel 
aan te melden voor 10 mei bij dhr. Adri Guijt. 
 

Kunstproject Feest van de Geest 
Van Hemelvaartsdag (14 mei) tot en met 2e Pinksterdag (25 
mei) wordt in 11 kerken op de Heuvelrug en in Woudenberg 
voor de 11e keer het kunstproject Feest van de Geest 
georganiseerd. In dit kunstproject gaat het om mensen 

kennis te laten maken met de verbinding tussen kunstwerken, architectuur kerkgebouw 
en het feest van Pinksteren. Drieëntwintig kunstenaars zullen uiteenlopende 
kunstwerken tonen in verschillende kerken in Amerongen, Driebergen, Doorn, Leersum, 
Maarn, Maarsbergen, Zeist en Woudenberg. Het thema van dit jaar is “Elkaar verstaan”.  
 

‘Elkaar verstaan’ komt indirect voor in het Pinksterverhaal. In Handelingen 2 wordt 
verteld dat mensen uit verschillende landen de leerlingen van Jezus in hun eigen taal 
horen spreken. Het wonder van Pinksteren laat zien dat Gods Geest mensen 
bijeenbrengt en hen elkaar laat verstaan. 
In Jeruzalem klinkt als het ware de taal van de liefde (agapè). Die liefde blijkt niet alleen 
uit woorden, maar ook uit daden: de eerste christenen delen hun bezit en zorgen voor 
elkaar. In onze tijd ervaren we zowel misverstanden als momenten van echt luisteren. 
Het kunstprogramma nodigt uit om opnieuw te oefenen in luisteren, ontmoeten en 
verstaan – de taal van de liefde. 
 

Velerlei verschillende facetten van ‘elkaar verstaan’ hebben de kunstenaars verbeeld en 
tot leven gebracht in hun kunstwerken. We hopen dat de verschillende kunstwerken de 
bezoekers weten te boeien, te grijpen, te inspireren en te troosten. Bovenal hopen we 
dat de kunstwerken de bezoekers tot nadenken en inspiratie zullen stemmen. Dat ze 
iets zullen proeven van het Feest van de Geest dat Pinksteren wil zijn…… 
 

In de Michaëlkerk zal werk te zien zijn van Conny Buurman: van haar zijn enkele 
intuïtieve schilderijen en assemblage kunstwerken aanwezig. Ook plaatsgenoot Wout 
Epping is met zijn houtsculptures bij ons te gast: hij zal ook onze vitrinekast daarmee 
vullen. 

 

De openingsavond van Feest van de Geest is op woensdag 13 mei in de Maartenskerk in 
Doorn. Aanvang 20.00u, inloop vanaf 19.30u. Er is een leuk en inspirerend programma 
vastgesteld. De deelnemende kerken zijn geopend op donderdag 14 mei, zaterdag 16, 
zondag 17, zaterdag 23, zondag 24 en maandag 25 mei. De openingstijden van de 
kerken voor de bezichtiging van de kunst zijn van 13.00 tot 17.00 uur met uitzondering 
van de tijden, waarin kerkdiensten plaats vinden. Neem ook eens een kijkje op de site: 
https://feestvandegeest.nl/heu/ 
 
Weeksluitingen in de Schermerij 
U bent hier van harte voor uitgenodigd. De diensten zijn in de koffiekamer op de tweede 
verdieping om 19:00 uur. Meer informatie: Liesbeth Poot  

8 mei: Yolanda van der Stelt  
22 mei: Ds. Diederiek van Loo (viering Heilig Avondmaal) 
5 juni: Ds. Hendrik Mosterd  

https://feestvandegeest.nl/heu/
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Toelichting bij de diaconale collecten 
 
Zondag 3 mei 
De diaconie collecteert voor ons jaarproject “Kerk in Actie - Vluchtelingen uit 
Soedan”.  
 
In april 2023 brak een burgeroorlog uit in Soedan. Naar schatting 25 miljoen 
volwassenen en kinderen worden uitgehongerd of zijn vermoord. Meer dan 12 miljoen 
Soedanezen zijn op de vlucht in eigen land en 2 miljoen zijn naar het buitenland 
gevlucht. Via haar internationale (kerkelijke) netwerk biedt Kerk in Actie hulp aan 
vluchtelingen in Soedan en buurland Zuid-Soedan. 
Mensen die op de vlucht zijn in eigen land, belanden in overvolle vluchtelingenkampen 
waar aan alles tekort is. Via haar interkerkelijk netwerk zorgt Kerk in Actie dat 
vluchtelingen voorzien worden van schoon drinkwater, veilig sanitair, hygiënemiddelen 
en voorlichting hoe je ziektes kunt voorkomen. Mensen ontvangen jerrycans, emmers, 
zeep, waspoeder, tandenborstels, tandpasta en maandverband. Waar nog geen 
waterputten geslagen zijn, wordt via vrachtauto's drinkwater geleverd. Ook worden 
latrines gebouwd en plekken om handen te wassen.  
 
Tot 2011 waren Zuid-Soedan en Soedan één land. Mensen die ooit familie hadden in het 
huidige Zuid-Soedan, vluchten daar naartoe. Vooral de zwarte bevolking wordt 
uitgemoord in Soedan. Iedere dag komen nieuwe vluchtelingen hongerig en uitgeput in 
Zuid-Soedan aan. Ze moeten een plek zien te vinden in een van de vele opvangcentra of 
zelf ergens neerstrijken. Lokale hulporganisaties bieden deze getraumatiseerde mensen 
noodhulp in de vluchtelingenkampen: gezinnen kunnen voedsel kopen en krijgen 
toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen.   
 
Met hulp van de Lutherse Wereldfederatie kan Kerk in Actie hulp bieden aan ruim 17.000 
mensen uit Soedan. Zij ontvangen keukengerei, zeep en wasmiddel, maandverband en 
tweedehands kleding. Ouders en kinderen krijgen voorlichting over de risico’s die 
kinderen lopen op misbruik en mensenhandel. Op opvanglocaties kunnen kinderen 
sport, spel, onderwijs en traumahulp krijgen. Ook krijgen vluchtelingen wat 
landbouwmaterialen om in hun eigen onderhoud te voorzien. Religieuze leiders worden 
betrokken om vluchtelingen en Zuid-Soedanezen in vrede te laten samenleven.  
 
Zondag 10 mei 
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor “Het deelkastje” 
 
Sinds enige tijd staat er voor de kerk een deelkastje. Er vindt heel veel uitwisseling plaats 
waar we heel blij mee zijn! Als diaconie kopen we inmiddels voor 20 euro per week 
houdbare artikelen en we zien dat het weer snel meegenomen wordt. Het lijkt dus dat 
het deelkastje vaak leeg is… voelt u zich daarom vrij om ook een keer het kastje aan te 
vullen met houdbare artikelen zoals bijvoorbeeld koffie, thee, wasmiddelen, 
maandverband en potjes groente (dus lang houdbare levensmiddelen).  
Hartelijk dank voor uw bijdrage aan deze collecte. Hiermee kunnen we het deelkastje 
blijven vullen!  
 
 
 



9	
	

Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei 
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor “Stichting Chris en Voorkom”.  
 
Het werk van Chris en Voorkom wordt al jarenlang gekenmerkt door een hart voor het 
welzijn van kinderen en jongeren, en komt voort uit de liefde van en voor God. 
Chris en Voorkom biedt aandacht en een luisterend aan kinderen, tieners en jonge 
adolescenten doormiddel van onze anonieme chat, e-mail en telefoon. ‘Wat er ook is’ 
chatmetchris.nl. Jongeren kunnen gratis van deze chat gebruik maken. De meest 
gevoerde gesprekken op de chat zijn psychische problemen en 
kindermishandeling/misbruik. Ook ondersteunt en adviseert Chris en Voorkom ouders, 
opvoeders, scholen en kerkelijke gemeenschappen in de zorg voor en opvoeding van 
kinderen en jongeren. 
Op scholen en jeugdclubs geeft Chris en Voorkom lessen over thema's als mentale 
weerbaarheid, gezonde ontwikkeling en een gezonde leefstijl. De stichting wil kinderen 
en jongeren aanmoedigen om gezond te leven, vooral op het gebied van 
gewoontevorming en risicovol gedrag, zoals het experimenteren met alcohol, drugs en 
tabak. Deze middelen staan in contrast met een gezond leven, en Chris en Voorkom wil 
hen uitdagen om te kiezen voor een gezonde levensstijl. Het biedt de tools om de juiste 
keuzes te maken. 
Kinderen en jongeren verdienen het om ondersteund te worden bij de vaak lastige 
keuzes die ze moeten maken. Chris en Voorkom helpt hen daarbij! 
 
Zendingsdoel 
De diaconie heeft besloten ook in 2026 World Vision als zendingsdoel te steunen.  
 
World Vision zet zich in voor de meest kwetsbare kinderen, waar ze ook wonen en wat 
hun achtergrond ook is. Wereldwijd worden miljoenen kinderen geconfronteerd met 
conflicten en honger. World Vision werkt in bijna 100 landen om kinderen weer een 
toekomst te geven. Doe mee en maak verschil voor kinderen in nood! 
Al meer dan 70 jaar zet World Vision zich samen met gemeenschappen, donoren, 
partners en overheden in voor een kansrijke toekomst voor alle kwetsbare kinderen. 
Zelfs op de gevaarlijkste plekken ter wereld. 
Ze werken zij aan zij met de armen en onderdrukten, als uiting van Gods 
onvoorwaardelijke liefde voor alle mensen. World Vision is er voor álle mensen, wat hun 
achtergrond ook is. 
World Vision stelt gemeenschappen in staat om hun eigen doelen te bereiken. Ze rusten 
hen toe om blijvend vooruitgang te boeken, ook nadat zij vertrokken zijn. 
Bij nood en calamiteiten zijn ze dichtbij voor acute hulp. En blijven daarna aanwezig voor 
wederopbouw en om te werken aan herstel voor getroffen kinderen, gezinnen en 
gemeenschappen. 
World Vision zet zich in zodat geweld tegen kinderen stopt. Hun aanpak biedt directe 
bescherming op korte termijn en zelfredzaamheid op lange termijn. Zij geven kinderen, 
gemeenschappen en lokale partners gereedschappen in handen om de diepste 
oorzaken van geweld aan te pakken. 

 

U kunt ons zendingsdoel ook steunen door uw gift over te maken op het 
rekeningnummer van de Diaconie o.v.v. World Vision 
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Liturgie 
 
Orde van dienst: zondag 3 mei 2026 
ds. Hendrik Mosterd 
 
-Orgelspel 
-Welkom en mededelingen 
-We zingen: LB 655: 1 allen, 2 vrouwen, 3 allen, 4 mannen en 5 allen 
-Groet, bemoediging en toenadering 
-We zingen: Psalm 98:1 en 3 
-Gebed om ontferming 
-We zingen: LB 217:5  
-Kindermoment 
-We zingen: LB 982:1, 2 en 3  
-Gebed van de zondag 
-We lezen: Deuteronomium 6: 20-25 
-We zingen: Psalm 66: 3 en 4 
-We lezen: 1 Petrus 2: 1-10 
-We zingen: LB 276: 1, 2 en 3 
-We lezen: Johannes 14: 1-14 
-We zingen: LB 339a 
-Preek 
-We zingen: LB 419:1, 2 en 3  
-Dank- en voorbeden 
-Collecte  
-We zingen: Psalm 150:1 en 2 
-Zegen  
-Orgelspel 
 
 

Activiteitenagenda 
 
2 mei   10.00-13.00 uur Perkplantjes Actie  Kerkplein 
6 mei   14.00 uur  Bijbelgesprekskring   Doorn 
8 mei   20.00 uur  Voorstelling: Stapje Terug Michaëlkerk  
11 mei   20.00 uur  Kring Weg van Vrede  Michaëlhuis  
14, 16,17 mei  13-17 uur  Feest van de Geest  Michaëlkerk 
17 mei   10.00 uur  Lancering Kerkapp  Michaëlkerk  
19 mei   19.45 uur  Ringavond   Michaëlkerk  
23-25 mei  13-17 uur  Feest van de Geest  Michaëlkerk 
 
Open Ochtenden Michaëlhuis 
Het Michaëlhuis is geopend voor een kopje koffie, thee, een praatje…  

- op donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur. 
- op vrijdagmorgen tussen 10.30 en 12.00 uur.  

Van harte uitgenodigd!    

 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 15 mei 2026 
Kopij aanleveren voor donderdag 14 mei, 18.00 uur bij Marian Clarijs
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