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Michaélkerk Leersum

Eén doorgaande viering van Pasen

In de Stille Week vieren we als gemeente op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag het
lijden, de dood en de opstanding van Christus. Deze dagen vormen samen één geheel.
Pasen begint niet pas op zondagmorgen maar is de noemer waar al deze vieringen onder
vallen. Hieronder vindt u een toelichting bij iedere dag. In de gedrukte orde van dienst
zult u nog meer achtergrondinformatie vinden bij wat we in deze vieringen hopen te
doen.

Op Witte Donderdag worden we binnengeleid in het geheim van kruis en opstanding.
We staan stil bij de instelling van het heilig avondmaal door Jezus en horen hoe Hij zich
geeft in brood en wijn. Nieuw dit jaar is dat we samen ook echt het avondmaal vieren. In
deze maaltijd ontvangen wij wat Jezus geeft: zichzelf. Tegelijk klinkt het verhaal van de
voetwassing, waarin Hij ons een weg van dienstbaarheid wijst. Aan het einde van de
viering wordt de tafel afgeruimd. Alleen de kale tafel blijft over als teken van de leegte
die Jezus in deze nacht tegemoet gaat om ons lief te hebben tot het uiterste. We
verlaten de kerk in stilte.

Op Goede Vrijdag komen we opnieuw in stilte samen. Ik hoop dat het lukt om samen
die stilte vorm te geven. Het is tenslotte de Stille Week. De viering begint niet opnieuw,
maar gaat verder waar we gebleven waren. We luisteren naar het lijdensverhaal volgens
Johannes, dat dit jaar door meerdere stemmen wordt gelezen. Zo volgen we stap voor
stap de weg van Jezus van het kruis naar het graf. In gebed en lied staan we stil bij het
geheim van zijn lijden en bij onze eigen plaats daarin. De dienst eindigt zoals zij begon:
in stilte.

Op Stille Zaterdag blijven we nog eenmaal in die stilte. Christus is gestorven en ligtin
het graf. De kerk leert om te wachten. In psalmen en gebeden klinkt de roep uit de
diepte — zoals Jona bad uit de buik van de vis — in het vertrouwen dat God juist daar
aanwezig is. We gedenken dat Christus is afgedaald in de dood en daar zijn reddend
werk heeft gedaan. Dit avondgebed begint en eindigt in stilte.

Op de Paasmorgen wordt de stilte doorbroken met muziek. De nieuwe Paaskaars wordt
ontstoken en binnengebracht. Carine Roos, Christien Grasmayer en Gert Hoeksma
zorgen voor extra feestelijke muziek waar de kinderen ook een rolin spelen. Als de
vreugde van Pasen tot ons doordringt kunnen we niet stil blijven zitten maar komen we
als vanzelf in beweging. Het thema van deze dienst is daarom: dansen van vreugde.

De viering op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag beginnen allemaal om
19.30 uur. De Paasmorgendienst begint net als gewone zondagse diensten om 10.00
uur.



Kerkdiensten

Zondag 22 maart, 10.00 uur - vijfde zondag Veertigdagentijd
Voorganger: ds. Hendrik Mosterd

Kerkenraad: Marian Clarijs, Jos Versluis en Irene Hogendoorn
Lector: Carine Roos

Organist: Frank Firet

Collecte Diaconie: Kerk in Actie — Burkina Faso

Collecte Kerk: Orgel en Muziek

Op zondag 22 maart 2026 staan we stil bij twee indrukwekkende Bijbelverhalen:
Ezechiél 37 (het dal met dode beenderen) en Johannes 11 (de opwekking van Lazarus).
Net als Lazarus worden we bij onze naam geroepen om tot leven te komen, om elkaar te
ontmoeten en samen een gemeenschap te vormen. Het schilderij ‘De opwekking van
Lazarus’van Vincent van Gogh zal ons hierbij inspireren.

Zondag 29 maart, 10.00 uur - Palmpasen

Voorganger: seniorenpastor Yolanda van der Stelt

Kerkenraad: Martin van Herk, Gerlise van der Maas en Lia van de Lagemaat
Lector: Marjolein Veldhuizen

Organist: Frank Firet

Collecte Diaconie: Schuldhulpmaatje

Collecte Kerk: Jeugd- en Jongerenwerk

Terugblik op Biddag

De biddagcreatie die in de kerk stond is geinspireerd op
Matthels 6 vers 6

‘Maar wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en
bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader die het
verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.’

Dat beeldt deze creatie uit; de gebeden in het verborgene.

De briefjes aan de takken zijn onze gebeden; klein, groot,
gerafeld, eenvoudig, het maakt voor God niet uit, Hij hoort ons!
Ondertussen ontluikt de belofte van de Lente!

Kerkdiensten komende periode

2 april, 19.30 uur: ds. Hendrik Mosterd — Witte Donderdag, Viering Heilig Avondmaal

3 april, 19.30 uur: ds. Hendrik Mosterd en pastor Yolanda van der Stelt — Goede Vrijdag
4 april, 19.30 uur: ds. Hendrik Mosterd - Stille Zaterdag

5 april, 10.00 uur: ds. Hendrik Mosterd — Paasmorgen

12 april, 10.00 uur: ds. E. Braam, Culemborg

Online meekijken
De kerkdienst is -live of later- te volgen via www.kerkomroep.nl
De lokale zender Regio90 neemt de dienst over via kabel en website: www.regio90.nl.
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Omazien naar elkaar

Bloemengroet

De bloemen zijn de afgelopen weken bezorgd bij:
- Dhr. Peters

- Fam. Henken

- Dhr. Isaak Lelapary

Vanuit de kerkenraad

Giften
De volgende giften werden ontvangen:
* € 10,00 via mevr. L. van de Lagemaat

* € 5,00via mevr. M. Hogendoorn
* € 10,00 via M. van de Herk, wijk 4

Hartelijk dank namens het College van Kerkrentmeesters,
Lia van de Lagemaat

Jeugd en jongeren

Oppas
EristijJdens de morgendiensten oppas voor de kleinsten in de kelder van het
Michaélhuis.

Kindernevendienst
De volgende verhalen staan de komende zondagen centraal:

Zondag 22 maart-Johannes 11:1-44 - ‘Kom naar buiten!’
Lazarus, een vriend van Jezus, is gestorven. Jezus gaat naar
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Zondag 29 maart - Mattels 21:1-11 - ‘Op weg naar het feest’
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Jeugdhonk opgeknapt!

In het weekend van 13 en 14 maart hebben Janneke en Irene en onze tieners het
jeugdhonk voorzien van een fris laagje verf en graffiti kunst.

Dank voor alle helpende handen!



Palmpasen

Lieve kinderen van de Michael,

Versieren jullie dit jaar weer de palmpasenstokken
met ons?

Eerst gezellig ontbijten en daarna aan de slag met
versieren. Een vrolijke ochtend waarin we zingen
Hosannah voor de koning!

Wij kijken ernaar uit!

Kindernevendienst, Dewi & Lydia

Berichten

Vespers in de Veertigdagentijd — St. Andrieskerk

De laatste vesper van de veertigdagentijd vindt plaats op 24 maart, om 19.30 uur in de
St. Andrieskerk. In de stille week is er geen vesper op dinsdag, maar zijn er de vieringen
op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag (in de Michaélkerk).

Zingen op Paasmorgen

Ook dit jaar willen we met elkaar de Paasdag starten met het zingen van paasliederen
door het gehele dorp. We verzamelen om 7.00 uur met de fiets bij het Michaélhuis om
op diverse plekken te zingen. We sluiten af met een ontbijt in het Michaélhuis. We hopen
op een mooie opkomst en horen graag of u meedoet! Opgeven vooraf kan bij Fredy van
der Weiden of Marian Lelapary

Bijbelgesprekskring

Wij hopen volgens het rooster weer bijeen te komen op woensdag 1 april as. (Echt geen
grap). We beginnen om 14.00 uur in het kamertje rechtsboven in het Michaélhuis. Kom
a.u.b. op tijd. Omdat we boven zitten sluiten we, als er verder niemand is, de deur
beneden.

We gaan op 1 april verder met het Evangelie van Marcus en we willen graag starten waar
we op 4 maartjl. zijn ge€indigd bij Marcus 12, te beginnen bij het 1e vers

Dit is volgens de planning de één na laatste bijeenkomst voor dit seizoen. De laatst
geplande bijeenkomst van 6 mei 2026 krijgt een bijzonder tintje, maar dat bespreken we
op 1 april.

Met een hartelijke groet, ds. Jan Stelwagen & Teunis Reedijk.

Weeksluitingen in de Schermerij
U bent hier van harte voor uitgenodigd. De diensten zijn in de koffiekamer op de tweede
verdieping om 19:00 uur. Meer informatie: Liesbeth Poot

27 maart: Ds. Jan Stelwagen

10 april: Mw. Joke Stahlie

24 april: Diaken Marcel Sarot



Lezing Claartje Kruijff: Een God die in mij gelooft - Rust en richting in een wereld
zonder zekerheid.

26 maart, 20.00 - 21.45 uur, Johanneskerk, entree € 5, begeleiding door Epko Smit

Wat als we opnieuw zouden kunnen geloven? Welke woorden zouden we dan geven aan
de ervaring van betekenis en diepgang? Claartje Kruijff, predikant in de Remonstrantse
Gemeente Utrecht (Geertekerk) biedt In haar boek ’Een God die in mij gelooft’
tegendraadse en bevrijdende perspectieven op wat geloven anno nu kan zijn. Veel
mensen zijn losgeraakt van religie, maar herkennen zich in wat Julian Barnes zo mooi
zei: ‘ik geloof niet in God, maar ik mis hem wel’. Of ze zeggen dat ze niet gelovig zijn,
maar wel spiritueel. Voor Kruijff is dit verlangen het beginpunt voor een nieuw gesprek
over God. In haar boek en in haar lezing deelt ze herkenbare en intieme verhalen van
haarzelf en de mensen die ze ontmoet. Vanuit deze verhalen verkent ze thema’s die in al
onze levens voorbij komen — overgave, kwetsbaarheid, gemeenschap, vreugde en
verlies — en verbindt ze aan hoe en wat we op die momenten kunnen en mogen
geloven.

Lezing Emanuel Rutten

“Is door het enorme lijden in de wereld geloof in een goede God onredelijk?”

15 april, 20:00 uur, de Ark, Imminkstraat 11 te Amerongen

Emanuel Rutten is een Nederlandse filosoof aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en
auteur van verschillende boeken. Hij promoveerde op een onderwerp voor redelijke
argumenten voor het bestaan van God, waarvoor hij ook een nieuw argument
ontwikkelde.

Open Repetitie Oratoriumkoor Euphonia Rhenen

We zijn gestart met de voorbereiding voor ons concert op 21 november waarin we het
Requiem van Gabriel Fauré met orkest en solisten ten gehore brengen.

Bent u geinteresseerd, sluit dan aan. Informatie in deze link.

Toelichting bij de diaconale collecten

Zondag 22 maart
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor “Kerk in Actie — Burkina Faso”

In Burkina Faso leeft 90 procent van de bevolking van de landbouw. leder gezin
verbouwt groenten op een eigen stukje grond. Door onvoorspelbare regenval en droogte
mislukken oogsten in deze Sahelregio regelmatig. Dan is er te weinig te eten. Boerinnen
en boeren leren gewassen verbouwen die goed tegen droogte kunnen. Als ze zorgvuldig
omgaan met de vruchtbaarheid van de bodem verbetert de oogst en kunnen ze erosie
tegengaan. Waar het grondwater niet te diep zit, wordt een put geslagen. Zo is er genoeg
water voor de groenten. Boeren en boerinnen leren compost maken van gras en mest
van hun geiten, ezels en koeien, die ze verrijken met kalk en fosfaat. Ook leren ze hoe ze
ziekten en plagen kunnen bestrijden en krijgen ze informatie over gezonde voeding.
Vrouwen vormen spaargroepen waarin ze samen geld sparen en om beurten kunnen
investeren, bijvoorbeeld in een eigen bedrijfje. Door extra inkomsten hebben ze een
buffer achter de hand als de oogst eens tegenvalt.

Kerk in Actie steunt via het programma Werelddiaconaat het landbouwwerk van
organisaties in Burkina Faso en waar ook ter wereld.
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http://www.euphonia-rhenen.nl/

Zondag 29 maart
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor “Schuldhulpmaatje”.

SchuldHulpMaatje is opgericht in 2010 op initiatief van de landelijke kerken en werkt
lokaal en landelijk samen met kerken, overheid, maatschappelijke organisaties en
andere hulpverlenende instanties. Naastenliefde is de basis van waaruit we werken. Dat
betekent dat elk mens aandacht en (zo nodig) zorg en ondersteuning verdient. Met onze
SchuldHulpMaatje-aanpak dragen we structureel bij aan het oplossen van de
toenemende schuldenproblematiek. Onze aanpak is aanvullend op de reguliere
schuldhulpverlening en gebaseerd op samenwerking. Hiermee versterken we de
diaconale inzet van kerken, christelijke geloofsgemeenschappen en organisaties.

In Utrechtse Heuvelrug heeft 1 op de 14 mensen moeite om rond te komen. Financieel
dragen diverse fondsen bij, de gemeente UHR, en diverse diaconieén die deel uitmaken
van het Diaconaal Platform Utrechtse Heuvelrug. Dit alles maakt het mogelijk dat onze
schuldhulpmaatjes een grondige opleiding krijgen, en dat de hulpvragers geen bijdrage
hoeven te betalen voor onze ondersteuning.

Helpt u ook mee bij dit mooie werk?

Zendingsdoel
De diaconie heeft besloten ook in 2026 World Vision als zendingsdoel te steunen.

World Vision zet zich in voor de meest kwetsbare kinderen, waar ze ook wonen en wat
hun achtergrond ook is. Wereldwijd worden miljoenen kinderen geconfronteerd met
conflicten en honger. World Vision werkt in bijna 100 landen om kinderen weer een
toekomst te geven. Doe mee en maak verschil voor kinderen in nood!

Al meerdan 70 jaar zet World Vision zich samen met gemeenschappen, donoren,
partners en overheden in voor een kansrijke toekomst voor alle kwetsbare kinderen.
Zelfs op de gevaarlijkste plekken ter wereld.

Ze werken zij aan zij met de armen en onderdrukten, als uiting van Gods
onvoorwaardelijke liefde voor alle mensen. World Vision is er voor alle mensen, wat hun
achtergrond ook is.

World Vision stelt gemeenschappen in staat om hun eigen doelen te bereiken. Ze rusten
hen toe om blijvend vooruitgang te boeken, ook nadat zij vertrokken zijn.

Bij nood en calamiteiten zijn ze dichtbij voor acute hulp. En blijven daarna aanwezig voor
wederopbouw en om te werken aan herstel voor getroffen kinderen, gezinnen en
gemeenschappen.

World Vision zet zich in zodat geweld tegen kinderen stopt. Hun aanpak biedt directe
bescherming op korte termijn en zelfredzaamheid op lange termijn. Zij geven kinderen,
gemeenschappen en lokale partners gereedschappen in handen om de diepste
oorzaken van geweld aan te pakken.

U kunt ons zendingsdoel ook steunen door uw gift over te maken op het
rekeningnummer van de Diaconie o.v.v. World Vision



Liturgie

Orde van dienst: zondag 22 maart 2026

vijfde zondag van de veertigdagentijd
ds. Hendrik Mosterd

-Orgelmuziek
-Afkondiging
-We zingen: LB 834:1,2,3

-Stil gebed, Groet, Bemoediging en toenadering

-We zingen: Psalm 43:1,2,3

-Gebed om ontferming

-We zingen: LB 301k

-Kindermoment

-We zingen: Projectlied
-Zondagsgebed

-We lezen: Ezechiel 37,1-14

-We zingen: LB 610:1,2,3,4,5

-We lezen: Johannes 11,1-4 en 17-44
-We zingen: LB 339a

-Preek

-We zingen: LB 611:1,2,3,4
-Gebeden met als acclamatie LB 368d

-Orgelmuziek - inzameling van de gaven —terugkomst van de kinderen

-We zingen: LB 413:1,2,3
-Zegen
-Orgelmuziek

Activiteitenagenda

24 maart 16.00 uur
24 maart 19.30 uur
25 maart v.a. 9.45 uur
30 maart 20.00 uur
1 april 14.00 uur

Open Ochtenden Michaélhuis

Het Michaélhuis is geopend voor een kopje koffie, thee, een praatje...

Gebedskring

Vesper 40-dagentijd
Verjaardag in de kerk
Boekenclub
Bijbelgesprekskring

- op donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur.
- op vrijdagmorgen tussen 10.30 en 12.00 uur.

Van harte uitgenodigd!

Michaélhuis
st. Andrieskerk
Michaélhuis
Michaélhuis
Michaélhuis

De volgende digitale nieuwsbrief verschijnt, i.v.m. de Stille Week op woensdag 1 april
2026. Kopij aanleveren voor dinsdag 31 maart, 18.00 uur bij Marian Clarijs







