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Kerkdiensten 
 
Zondag 8 maart, 10.00 uur – derde zondag Veertigdagentijd 
Voorganger: ds. Jos Aarnoudse, Ede 
Kerkenraad: Liesbeth van de Waerdt, Lia Reincke en Lia van de Lagemaat 
Lector: Liesbeth van de Waerdt 
Organist: Wim ter Haar 
Collecten Diaconie: Dorcas1 
Collecte Kerk: Orgel en Muziek 

 
1 De toelichting op de diaconale collecten vindt u achter in deze nieuwsbrief. 

        

 
Nieuwsbrief Michaëlkerk 

6 maart 2026 

Onze Vader in de hemel   
U staat zorgzaam om ons heen. 
Geef dat alle mensen weten:   
zoals U is er maar één.  
 
Doe ons telkens weer geloven  
in een wereld zonder pijn.  
In uw rijk dat eens zal komen  
en dat soms te zien zal zijn.  
 
Help ons samen goed te leven  
en te doen wat u graag wilt.  
Geef ons elke dag te eten  
tot de honger is gestild.  
 
En vergeef ons wat we fout doen, 
net als wij niet blijven staan  
bij de fouten van een ander,  
maar weer samen verder gaan.  
 
Help ons om te zien wat goed is  
en wat slecht is, boos of naar.  
Geef dat wij het juiste kiezen  
dat we goed zijn voor elkaar.  
 
Onze Vader, wij geloven  
dat U onze wereld leidt.  
Met uw licht helpt U ons verder. 
Hier en nu en straks, altijd.  
Amen. Amen.  
 
(NLB 1006; tekst Gerard van Midden) 
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Op deze zondag lezen we o.a. uit Johannes 4: ‘Gesprek met een Samaritaanse vrouw’. 
Een passend lied hierbij is ‘Bij de Jakobsbron,’ lied 188, dat wellicht niet heel bekend is, 
maar ik graag zou willen zingen.  
Ds. Jos Aarnoudse 
   
Biddag voor gewas en arbeid – Woensdag 11 maart 19.30 uur   
Voorganger: ds. Hendrik Mosterd 
Kerkenraad: Martin van Herk, Prisca van der Roest en Kees Gerestein 
Lector: Chiel van der Weiden 
Organist: Wim ter Haar 
Collecten Diaconie: Voedselbank Utrechtse Heuvelrug 
Collecte Kerk: Beeld en Geluid 
 
Wat heeft ons werk eigenlijk voor waarde? Werk geeft inkomen, structuur en vaak ook 
voldoening. Tegelijk kan het ook zwoegen zijn: hard werken, zorgen maken, altijd maar 
doorgaan. De Bijbel kent die ervaring. In Prediker klinkt de vraag: wat heeft de mens 
uiteindelijk aan al zijn streven? 
In de dienst op Biddag voor gewas en arbeid staan we bij die vraag stil. Prediker nodigt 
ons uit om de zin van het leven niet alleen in ons werk te zoeken, maar ook te leren 
genieten van het goede dat God geeft. Jezus sluit daarbij aan wanneer hij zegt dat we 
geen schatten moeten verzamelen op aarde, maar schatten in de hemel. 
We danken God voor het gewas, voor ons dagelijks brood en voor het werk dat ons 
gegeven is. Tegelijk zoeken we naar wat blijvende waarde heeft: gerechtigheid, 
barmhartigheid en liefde voor onze naaste. Van harte welkom in deze dienst. 
Ds. Hendrik Mosterd 
 
Zondag 15 maart, 10.00 uur – vierde zondag Veertigdagentijd 
Voorganger: ds. G. Immink, Woudenberg 
Kerkenraad: Liesbeth van de Waerdt, Gerriëtte Jorritsma en Reinier Bijkerk 
Lector: Liesbeth van de Waerdt 
Organist: Erik Westerhout 
Collecten Diaconie: Stichting Licht voor de kinderen van Ochakiv 
Collecte Kerk: Bijstand Pastoraat 
 
Kerkdiensten komende periode 
22 maart: ds. Hendrik Mosterd – vijfde zondag Veertigdagentijd 
29 maart: Pastor Yolanda van der Stelt - Palmpasen 
 
Online meekijken 
De kerkdienst is -live of later- te volgen via www.kerkomroep.nl 
De lokale zender Regio90 neemt de dienst over via kabel en website: www.regio90.nl.  
 
  



3	
	

Omzien naar elkaar 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn de afgelopen weken bezorgd bij: 
- Dhr. Schimmel 
- Mw. T. Blankenstijn  
 
 

Vanuit de kerkenraad 
 
NLDOET 
Op 13 en 14 maart is de landelijke actiedag NLDOET georganiseerd door het 
oranjefonds. Een mooi initiatief waar de Michaelkerk ook graag aan mee doet. Met als 
doel; de kerk, het Michaelhuis en de tuin te onderhouden en toegankelijk te houden. 
Vele handen maken licht werk... dus u bent allen van harte uitgenodigd om samen de 
handen uit de mouwen te steken. 
We hebben zwaardere en lichtere klusjes, binnen en buiten, in rondes van +/-1,5 uur. 
Tussendoor is er uiteraard voldoende tijd om gezellig bij te praten en een kop koffie en 
thee en lekkers. 
Planning: Op 14 maart om 9 uur staat de koffie klaar en volgt de eerste instructie. 
9.30 uur, 11:30 uur, 13:30 uur starten de klusrondes. 
Leuk voor de jeugd: om 13:30 uur start een workshop graffiti-spuiten. Heb je nog niet 
aangemeld? Geef je alsnog op bij Anne, Lieke of Irene. Of wil je alleen komen kijken, dat 
kan ook uiteraard. 
Wil je wel graag helpen, maar schikt 14 maart niet: meld je dan graag bij Irene 
Hogendoorn voor de voorbereidingen op 13 maart in de middag. 
Hopelijk wordt het een groot succes en staat de Michaelkerk er weer stralend bij. 
 
Giften 
De volgende giften werden ontvangen: 
• € 20,00 via mevr. A. Rijken-Hoevens 
Hartelijk dank namens het College van Kerkrentmeesters, 
Lia van de Lagemaat 
 

Actie Biddag & Deelkastje! 
Op woensdag 11 maart 2026 vieren we Biddag met elkaar. Als een 
daadwerkelijk actie zou u een bijdrage in het deelkastje kunnen zetten. 
Tot en met zondag 15 maart vindt u in het Michaelhuis weer een 
winkelwagentje waar u houdbare levensmiddelen en persoonlijke 
verzorging artikelen in mag achterlaten.  

Te denken valt aan: 
• Koffie/thee 
• Knäckebröd 
• Rijstwafels 
• Ontbijtkoek 
• Pasta/rijst 
• Groenten in een pot/blik 
• Soep 

Persoonlijke verzorging:  
• Tandpasta 
• Douchfris/shampoo 
• Deodorant 
• Maandverband/tampons/ 

inlegkruisjes 
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Als diaconie zetten we wekelijks voor 20 euro artikelen in het deelkastje en merken we 
dat dit meestal binnen een dag al weg is…  
Heeft u geen tijd om iets van bovenstaande artikelen in het 
winkelwagentje te zetten, dan kunt ook een gift over maken op 
het rekeningnummer van de diaconie NL70RABO030211697 
o.v.v. deelkastje of scan deze speciale QR-code. 
 
Jeugd en jongeren 
 
Oppas 
Er is oppas tijdens de morgendiensten voor de kleinsten in de kelder van het 
Michaëlhuis. 
 
Kindernevendienst 
De volgende verhalen staan de komende zondagen centraal: 
 
Zondag 8 maart – Johannes 4:5-26- ‘Ik ben er voor jou’ 

Jezus raakt in gesprek met een Samaritaanse vrouw. Hij vraagt 
haar om water, terwijl joden normaal niet met Samaritanen 
omgaan. Jezus vertelt deze vrouw over het levende water. Hij 
maakt haar duidelijk dat Hij de Messias is, die komen zou. 
 
 

Zondag 15 maart – Johannes 9:1-39- ‘Wat een verandering!   
Jezus geneest iemand die al vanaf zijn geboorte blind is. De 
omstanders kunnen hun ogen niet geloven: is dat echt die man 
die blind was? Sommigen zeggen dat hij het niet kan zijn, maar 
dat hij er wel op lijkt. Een paar farizeeën zeggen dat Jezus niet 
van God kan komen, omdat Hij dit op sabbat gedaan heeft. 
 

Zing je mee? 
Beste (ouders van de) Michaëlkids, 
Met Pasen wil ik met jullie onder leiding van Gert (gitaar) en Christien (melodeon) 2 heel 
leuke liedjes zingen in de dienst. Doe je mee?  
We gaan tijdens de nevendienst op 15, 22 en 29 maart de liedjes oefenen. Dit betekent dat 
je dan niet de kerk terug in gaat maar tot het eind van de dienst boven blijft om te 
repeteren. Overleg alvast even met je ouder(s) of je mee wil doen. Hoop natuurlijk op veel 
van jullie mooie stemmen! 
 

Hartelijke groet, Carine 
 
Berichten  
 
Vespers in de Veertigdagentijd – St. Andrieskerk 
In de Veertigdagentijd worden er oecumenische vespers gehouden in de St. 
Andrieskerk. In deze avondgebeden klinken psalmen, Schriftlezingen en liederen rond 
het thema ‘Laten wij de vernederde verheerlijken’, waarbij lijden en hoop, kruis en 
opstanding, stilte en lofprijzing samenkomen. De vespers vinden plaats op dinsdag 10 
maart, 17 maart en 24 maart, telkens om 19.30 uur.  
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Iedereen van harte welkom om samen op deze manier onderweg te zijn naar Pasen! 
Ds. Hendrik Mosterd 
 
Verjaardagsochtend, 75+ op woensdag 25 Maart  
Woensdag 25 Maart vieren we de verjaardagsochtend in 
het Michaëlhuis. Alle 75+ gemeenteleden die jarig zijn 
geweest tussen 1 oktober en 1 april zijn deze keer van 
harte uitgenodigd.  
Misschien hebt u de uitnodiging al ontvangen en anders is 
deze nog onderweg. Mocht dit, om welke reden ook, ergens mis zijn gegaan, beschouw 
dan aub deze aankondiging als uitnodiging! 
Alle genodigden mogen iemand meenemen: partner, kennis of een familielid. Het is tenslotte 
fijn om samen ergens heen te gaan.  Er is mogelijkheid om gehaald en gebracht te worden 
door onze kerktaxi.  Dit kunt u aangeven op het aanmeldformulier. 
 

Soms is er twijfel om te gaan omdat men niet vaak (meer) of helemaal niet, in de kerk 
komen. Dat is geen enkel probleem!  
Deze ochtend is een ontspannen en gezellige ochtend waarbij we ook graag mensen 
zien die tegenwoordig minder of niet meer naar de kerk komen. Dat maakt de 
verjaardagsochtend gelijk tot een soort reünie van (oud) kerkgangers en ‘Leersummers.’ 
Neem dus vooral de stap om te komen. We zien naar u uit!  
 

Toen alle voorbereidingen gedaan waren en de uitnodigen rondgebracht, hoorden we 
dat ook de Zonnebloem op die ochtend een activiteit heeft gepland. Jammer natuurlijk, 
maar voor u een keus uit 2 leuke mogelijkheden. Bij de volgende viering van de 
verjaardagsochtend zullen we voor alles in werking wordt gezet, eerst even afstemmen.  
 

De werkgroep heeft zijn best gedaan er weer een gezellige ochtend van te maken met 
bekende liederen, en meer leuke verrassingen.  Tussendoor is er veel ruimte om gezellig 
met elkaar bij te praten onder het genot van een hapje en een drankje. Vanaf 9.45u staat 
de koffie/thee met gebak voor u klaar. Weet u van harte uitgenodigd!  
 
Mede namens de werkgroep, Pastor Yolanda van der Stelt 
 
Boekenclub 
'De Dirigent' gaf de boekenclub vorige week veel stof tot bespreken. Thema's als 
roeping, doorzettingsvermogen, maatschappelijke ongelijkheid, vrouwelijke ambitie en 
de ontwikkelingen van 'toen' naar 'nu' passeerden de revue. We hebben besloten aan 
het einde van ons leesseizoen samen de verfilming van dit mooie verhaal te kijken.  

Maar vóór die tijd lezen we ons vierde boek: Tussenjaren van Yannick 
Dangre. Op de achterflap de vraag: Kun je spijt hebben dat je in je 
leven het goede hebt gedaan? Dertig jaar geleden is Charles verlaten 
door Sylviane, zijn grote liefde en moeder van hun dochtertje. Het 
enige wat ze achterliet was een brief met de belofte elkaar na 30 jaar 
terug te zien in Napels. Daar, in afwachting van haar komst blikt 
Charles terug. Tussenjaren is een roman over de vraag of je in het 
leven werkelijk opnieuw kunt beginnen. Het is een vertelling over 
liefde, schuld, ouderschap en de werking van de tijd. 

Wie mee wil lezen is welkom, op 30 maart om 20 uur is de boekbespreking. 
Hartelijke groet, Ruth Paradies en Annette Barreveld 
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Open ochtenden Michaëlkerk 
Diverse mensen weten inmiddels de weg te vinden naar de open ochtenden in het 
Michaëlhuis: 

• donderdagochtend 10.00 – 12.00 uur (met als gastvrouw Teuni Koudijs) 
• vrijdagochtend 10.30 – 12.00 uur (met wisselende gastheren/-vrouwen) 

Iedereen is van harte welkom! Op beide ochtenden kunt u binnenlopen voor een kop 
koffie of thee, voor een ontmoeting met anderen, voor warmte en gezelligheid.  Ook kunt 
u een kijkje nemen bij de Boekspot: boeken die er staan om meegenomen en gelezen te 
worden. 
Bent u nog nooit geweest? Dan is het misschien wel een idee daar binnenkort eens 
verandering in te brengen...? 
Oproep voor nieuwe gastheren/-vrouwen: de groep die alweer heel wat jaren voor de 
vrijdagochtend beschikbaar is, begint door gezondheidsproblemen van deze en gene 
wat uit te dunnen. Als het u/jou leuk lijkt ook eens op zo'n vrijdagochtend ingeschakeld 
te worden, neem dan contact op met Ina Wolff 
 
Weeksluitingen in de Schermerij 
U bent hier van harte voor uitgenodigd. De diensten zijn in de koffiekamer op de tweede 
verdieping om 19:00 uur. Meer informatie: Liesbeth Poot  

13 maart: Dhr. Adam Hoogendijk 
27 maart: Ds. Jan Stelwagen  
10 april: Mw. Joke Stahlie  

 
Toelichting bij de diaconale collecten 
 
Zondag 8 maart 
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor “Dorcas” 
 
Dorcas werkt aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten in dertien 
landen in Afrika, Oost-Europa en het Midden-Oosten. 
Dorcas investeert in veerkrachtige gemeenschappen, waarin iedereen kan meedoen. Bij 
een ramp of crisis verlenen we noodhulp en dragen we bij aan wederopbouw. 
Tegelijkertijd investeren we in structurele oplossingen voor armoede en uitsluiting. Dit 
doen we door middel van het stimuleren van ondernemerschap, zelfredzaamheid en 
bescherming van mensen in een kwetsbare situatie. 
Dorcas is een christelijk goed doel die werkt aan verandering op 3 niveaus. We creëren 
mogelijkheden voor mensen om zichzelf te ontwikkelen, en voorzien waar nodig in de 
eerste levensbehoeften. Daarnaast investeren we in veerkrachtige gemeenschappen 
die zichzelf organiseren en samen werken aan oplossingen. En we bouwen aan een 
rechtvaardige samenleving, waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen. 
 
Biddag – woensdag 11 maart 
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor “Voedselbank Utrechtse Heuvelrug”.  
 
Stichting Voedselbank Utrechtse Heuvelrug is opgericht in 2011 en is aangesloten bij de 
Stichting Voedselbanken Nederland. De stichting werkt uitsluitend met onbetaalde 
vrijwilligers en heeft geen levensbeschouwelijke visie.  
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De doelstelling is het (tijdelijk) verschaffen van voedsel aan mensen die in de gemeente 
Utrechtse Heuvelrug onder de armoedegrens leven, en het reduceren van verspilling van 
voedsel.  
Stichting Voedselbank Utrechtse Heuvelrug is een onafhankelijke stichting en is geheel 
afhankelijk van giften van lokale bedrijven en instellingen, kerken en particulieren en 
subsidie van de gemeente. Voor voedsel wordt niet betaald. De kosten van de stichting 
zijn direct verbonden aan de uitvoering van de doelstelling van de stichting.  
De Stichting Voedselbank Utrechtse Heuvelrug beoordeelt zelf niet of personen in 
aanmerking komen voor een voedselpakket. Dit gebeurt door verschillende instanties 
die beroepsmatig maatschappelijke hulp verlenen binnen de gemeente Utrechtse 
Heuvelrug. De voedselbank levert voedselpakketten aan de inwoners van Driebergen, 
Doorn, Leersum, Amerongen, Overberg, Maarn en Maarsbergen. Ze voorzien tientallen 
gezinnen van een voedselpakket. Hiervoor zetten zich wekelijks meer dan 80 vrijwilligers 
in. Helpt u ook uw medemens? Alvast hartelijk dank! 
 
Zondag 15 maart 
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor “Stichting Licht voor de kinderen van 
Ochakiv” 
 
Stichting Licht is een initiatief op de Utrechtse Heuvelrug. Wij bieden kinderen uit 
Ochakiv in Zuid-Oekraïne een korte periode van rust en veiligheid in Nederland. Even 
weg van het oorlogsritme - met gezonde voeding, structuur, aandacht, spel en 
activiteiten. 
Ochakiv is een kuststad in de oblast Mykolaiv, gelegen aan de Dnipro-Boeg-monding 
richting de Zwarte Zee. Sinds de grootschalige oorlog leven gezinnen daar onder 
voortdurende dreiging. 
Internationale en Oekraïense berichtgeving beschrijft herhaalde aanvallen op (en rond) 
Ochakiv, met grote impact op het dagelijks leven. Voor kinderen betekent dat: stress, 
verlies, onderbroken onderwijs en weinig ruimte om onbezorgd buiten te spelen. 
UNICEF en andere hulporganisaties waarschuwen al langer voor de zware 
psychosociale druk op kinderen die opgroeien met bombardementen en onzekerheid. 
Wij brengen LICHT door kinderen tijdelijk een veilige plek te bieden om op adem te 
komen. Met rust, gezondheid en menselijkheid. Dit doen we door het organiseren van 
rustvakanties voor deze kinderen in Nederland. Omdat niet elk kind kan reizen, kijken 
we, als het kan en veilig is, ook naar ondersteuning in Ochakiv zelf, in overleg met lokale 
contacten. 
 
Zendingsdoel 
De diaconie heeft besloten ook in 2026 World Vision als zendingsdoel te steunen.  
 
World Vision zet zich in voor de meest kwetsbare kinderen, waar ze ook wonen en wat 
hun achtergrond ook is. Wereldwijd worden miljoenen kinderen geconfronteerd met 
conflicten en honger. World Vision werkt in bijna 100 landen om kinderen weer een 
toekomst te geven. Doe mee en maak verschil voor kinderen in nood! 
Al meer dan 70 jaar zet World Vision zich samen met gemeenschappen, donoren, 
partners en overheden in voor een kansrijke toekomst voor alle kwetsbare kinderen. 
Zelfs op de gevaarlijkste plekken ter wereld. 



8	
	

Ze werken zij aan zij met de armen en onderdrukten, als uiting van Gods 
onvoorwaardelijke liefde voor alle mensen. World Vision is er voor álle mensen, wat hun 
achtergrond ook is. 
World Vision stelt gemeenschappen in staat om hun eigen doelen te bereiken. Ze rusten 
hen toe om blijvend vooruitgang te boeken, ook nadat zij vertrokken zijn. 
Bij nood en calamiteiten zijn ze dichtbij voor acute hulp. En blijven daarna aanwezig voor 
wederopbouw en om te werken aan herstel voor getroffen kinderen, gezinnen en 
gemeenschappen. 
World Vision zet zich in zodat geweld tegen kinderen stopt. Hun aanpak biedt directe 
bescherming op korte termijn en zelfredzaamheid op lange termijn. Zij geven kinderen, 
gemeenschappen en lokale partners gereedschappen in handen om de diepste 
oorzaken van geweld aan te pakken. 

 

U kunt ons zendingsdoel ook steunen door uw gift over te maken op het 
rekeningnummer van de Diaconie o.v.v. World Vision 
 
Liturgie 
 
Orde van dienst: zondag 8 maart 2026 
derde zondag van de veertigdagentijd 
ds. Jos Aarnoudse, Ede 
 
-Orgelspel 
-Welkom 
-Openingslied: Gezang 848 (‘Al wat een mens te kennen zoekt’) 
-Moment van stilte en inkeer 
-Votum en groet 
-Psalm van de zondag: Psalm 95:1 en 3 (‘Steek nu voor God een loftrompet’) 
-Smeekgebed 
-Gezongen kyrie: Gezang 301c 
-Gebed van de zondag om de Heilige Geest 
-Kindermoment en kinderlied 
-Lezing uit de Thora voor deze zondag: Exodus 17:1-7 
-Zingen: Gezang 655 (‘Zingt voor de Heer een nieuw gezang’) 
-Lezing uit het Evangelie voor deze zondag: Johannes 4:5-26 
-Zingen: Gezang 188 (‘Bij de Jaconsbron’) 
-Verkondiging 
-Zingen: Psalm 42:1 en 3 (‘Evenals een moede hinde’) 
-Tijd voor gebed 
-Aandacht voor de gaven 
-Lied voor de veertigdagentijd: Gezang 556 (‘Alles wat over ons geschreven is’) 
-Heenzending en zegening 
-Orgelspel 
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Orde van dienst: woensdag 11 maart 2026 
Biddag voor Gewas en Arbeid, 19.30 uur 
Ds. Hendrik Mosterd 
 
-Openingsvers met lofprijzing 
-Schuldbelijdenis 
-LB 717:1,2,3,4 
-Psalm 145 in beurtspraak  
-Prediker 2:20-26/Matteüs 6:19-21 
-Overdenking 
-LB 157a:1,2,3,4 
-Voorbede met als acclamatie 368d 
-Gebedsstilte 
-Onze Vader 
-LB 246b:1,3,5,7 
-Zegenbede 
 
 

Activiteitenagenda 
 
10 maart  16.00 uur  Gebedskring   Michaëlhuis  
10 maart  19.30 uur  Vesper 40-dagentijd  st. Andrieskerk 
14 maart  v.a. 9.00 uur  NL-DOET   Michaëlkerk  
17 maart  19.30 uur  Vesper 40-dagentijd  st. Andrieskerk 
24 maart  16.00 uur  Gebedskring   Michaëlhuis  
24 maart  19.30 uur  Vesper 40-dagentijd  st. Andrieskerk 
25 maart  v.a. 9.45 uur  Verjaardag in de kerk Michaëlhuis  
30 maart  20.00 uur  Boekenclub   Michaëlhuis  
1 april   14.00 uur  Bijbelgesprekskring   Michaëlhuis 
 
Open Ochtenden Michaëlhuis 
Het Michaëlhuis is geopend voor een kopje koffie, thee, een praatje…  

- op donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur. 
- op vrijdagmorgen tussen 10.30 en 12.00 uur.  

Van harte uitgenodigd!    

 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 20 maart 2026 
Kopij aanleveren voor donderdag 19 maart, 18.00 uur bij Marian Clarijs 
 
 


