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Veertigdagentijd 
 

Op woensdag 18 februari begint de veertigdagentijd. Dit is de periode van vasten, 
bezinning en inkeer op weg naar Pasen. We staan stil bij ons leven in het licht van het 
evangelie: wat vraagt de navolging van Christus, wat mag worden losgelaten, en waar is 
ruimte voor bekering, gebed en barmhartigheid? 
Het getal veertig komt uit de Bijbel en staat voor een tijd van voorbereiding en 
beproeving. Israël trok veertig jaar door de woestijn, Mozes verbleef veertig dagen op de 
Sinaï en Jezus vastte veertig dagen in de woestijn vóór het begin van zijn optreden. 
De veertigdagentijd loopt van Aswoensdag tot en met Stille Zaterdag. Er zitten meer dan 
veertig kalenderdagen tussen, maar de zondagen tellen niet mee: elke zondag is een 
kleine viering van Pasen en blijft een dag van vreugde. Zo komen we, zonder de 
zondagen, uit op precies veertig dagen van voorbereiding op het feest van de 
opstanding. 
Hoe kunt u in deze tijd bewust leven? U zou kunnen overwegen om ergens van te vasten. 
Vanouds betekent vasten het zich onthouden van voedsel, maar u kunt ook denken aan 
andere vormen, zoals minder gebruik van uw telefoon of het tijdelijk verwijderen van 
bepaalde apps. U zegt nee tegen iets, om ja te kunnen zeggen tegen iets anders: om 
ruimte te maken voor God en voor de naaste. 
Een ander hulpmiddel zijn veertigdagentijdkalenders. U kunt er gratis één aanvragen, op 
papier en/of digitaal, via deze link 
Daarnaast wijzen we u graag op de vespers in de veertigdagentijd, die dit jaar gehouden 
worden in de St. Andrieskerk in Leersum. De uitnodiging hiervoor vindt u verderop in 
deze nieuwsbrief. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

Nieuwsbrief Michaëlkerk 
20 februari 2026 

Gebed voor de veertigdagentijd 
 

God, onze Schepper 
 

Uit aarde hebt u ons gevormd 
tot mensen van vlees en bloed 
om in vrede en gerechtigheid 
Uw wereld te bewonen. 
Wij bidden U; 
open onze ogen voor Hem 
in wie U ons de goede plaats wijst, 
Jezus, onze Herder en Leidsman, 
die ons voorgaat door de woestijn 
naar uw land van belofte, 
in deze veertig dagen en heel ons leven. 
 

Amen. 
Uit: Dienstboek, uitgave Protestantse Kerk in Nederland 
 

https://petrus.protestantsekerk.nl/online-kalender-veertigdagentijd/
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BIJ DE DIENSTEN 
 
Zondag 22 februari – eerste zondag veertigdagentijd 
 

In deze dienst gaat ds. Jan Stelwagen uit Leersum voor. De eerste zondag in de 
veertigdagentijd; waarin de Kindernevendienst een start maakt met hun project: ‘De weg 
van hoop’. 
 

Zondag 1 maart – tweede zondag veertigdagentijd - Afscheid en bevestiging 
ambtsdragers 
 

Op zondagmorgen 1 maart nemen we afscheid van Teunis Reedijk als pastoraal 
ouderling. Bij zijn aantreden gaf hij al aan dat er een grens zou zitten aan zijn 
betrokkenheid. Na een leven lang dienst aan de kerk – eerst in Overberg, later in de 
classis en tot dit jaar ook in Leersum – legt hij nu zijn taken neer. We zijn hem zeer 
dankbaar voor zijn beschikbaarheid, zijn trouw en de liefde waarmee hij dit werk heeft 
gedaan. We hopen dat hij nu mag genieten van een welverdiende rust. 
In dezelfde dienst mogen we ook een nieuwe ambtsdrager bevestigen. Tim van de 
Weerd treedt aan als diaken en zal een vacature binnen het college van diakenen 
vervullen. We zien ernaar uit om met hem samen te werken en ons als gemeente te 
laten verrijken door zijn creativiteit en zijn bevlogenheid voor de wereld om ons heen. 
Tegelijk willen we dit moment gebruiken om met u als gemeente te delen dat er 
vacatures van pastorale ouderlingen open blijven. Niet iedere wijk heeft op dit moment 
een ouderling. We hebben hier intensief naar gezocht, maar op dit moment geen 
mensen gevonden die deze taak op zich willen nemen. Mocht u namen weten van 
geschikte kandidaten, of zelf voelen dat dit u aanspreekt, dan horen we dat uiteraard 
graag. 
Als kerkenraad willen graag in geduld en vertrouwen met deze vacatures omgaan. 
Andrew Root, een Amerikaanse theoloog die op dit moment in Nederland veel gelezen 
wordt, herinnert ons eraan dat gemeente-zijn soms betekent dat je durft te wachten op 
God. Wachten op God betekent soms dat je het uit durft te houden in een kwetsbare 
situatie in het vertrouwen dat Hij zelf ruimte schept en nieuwe wegen opent.  
Tegelijk hebben de openstaande vacatures wel praktische consequenties. We zullen de 
verwachtingen van wat pastorale ouderlingen kunnen doen bij moeten stellen. Het 
bezoekwerk zal anders worden ingericht en het kan voorkomen dat er geen ouderling 
beschikbaar is bij uitvaarten, bijvoorbeeld vanwege werkverplichtingen. Dat betekent 
dan geen gebrek aan betrokkenheid maar aanlopen tegen de grenzen van wat mogelijk 
is. We hopen op uw begrip daarvoor. 
 

 
In deze diensten is er oppas en kindernevendienst voor de kinderen. Op zondag 1 maart 
is er ook JoZ! voor de tieners. Ook worden de diensten uitgezonden via 
www.kerkomroep.nl. 
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COLLECTEBESTEMMINGEN 
 
Zondag 22 februari 
 

Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor “Het deelkastje” 
 

Sinds enige tijd staat er voor de kerk een deelkastje. Er vindt heel veel 
uitwisseling plaats waar we heel blij mee zijn! Als diaconie kopen we inmiddels 
voor 20 euro per week houdbare artikelen en we zien dat het weer snel 
meegenomen wordt. Het lijkt dus dat het deelkastje vaak leeg is… voelt u zich 
daarom vrij om ook een keer het kastje aan te vullen met houdbare artikelen 
zoals bijvoorbeeld koffie, thee, wasmiddelen, maandverband en potjes groente 
(dus lang houdbare levensmiddelen). Hiervoor staat er ook een winkelwagentje in 
het Michaëlhuis. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage aan deze collecte. Hiermee kunnen we het 
deelkastje blijven vullen! 
 

De algemene kerkelijke collecte is bestemd voor Beeld en Geluid.   
 
 
Zondag 1 maart 
 

De diaconie collecteert voor het nieuwe jaarproject “Kerk in Actie - Vluchtelingen uit 
Soedan”.  
 

In april 2023 brak een burgeroorlog uit in Soedan. Naar schatting 25 miljoen 
volwassenen en kinderen worden uitgehongerd of zijn vermoord. Meer dan 12 
miljoen Soedanezen zijn op de vlucht in eigen land en 2 miljoen zijn naar het 
buitenland gevlucht. Via haar internationale (kerkelijke) netwerk biedt Kerk in 
Actie hulp aan vluchtelingen in Soedan en buurland Zuid-Soedan. 
Mensen die op de vlucht zijn in eigen land, belanden in overvolle 
vluchtelingenkampen waar aan alles tekort is. Via haar interkerkelijk netwerk 
zorgt Kerk in Actie dat vluchtelingen voorzien worden van schoon drinkwater, 
veilig sanitair, hygiënemiddelen en voorlichting hoe je ziektes kunt voorkomen. 
Mensen ontvangen jerrycans, emmers, zeep, waspoeder, tandenborstels, 
tandpasta en maandverband. Waar nog geen waterputten geslagen zijn, wordt 
via vrachtauto's drinkwater geleverd. Ook worden latrines gebouwd en plekken 
om handen te wassen.  

 

Tot 2011 waren Zuid-Soedan en Soedan één land. Mensen die ooit familie 
hadden in het huidige Zuid-Soedan, vluchten daar naartoe. Vooral de zwarte 
bevolking wordt uitgemoord in Soedan. Iedere dag komen nieuwe vluchtelingen 
hongerig en uitgeput in Zuid-Soedan aan. Ze moeten een plek zien te vinden in 
een van de vele opvangcentra of zelf ergens neerstrijken. Lokale hulporganisaties 
bieden deze getraumatiseerde mensen noodhulp in de vluchtelingenkampen: 
gezinnen kunnen voedsel kopen en krijgen toegang tot schoon drinkwater en 
sanitaire voorzieningen.   

 

Met hulp van de Lutherse Wereldfederatie kan Kerk in Actie hulp bieden aan ruim 
17.000 mensen uit Soedan. Zij ontvangen keukengerei, zeep en wasmiddel, 
maandverband en tweedehands kleding. Ouders en kinderen krijgen voorlichting 
over de risico’s die kinderen lopen op misbruik en mensenhandel. Op 
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opvanglocaties kunnen kinderen sport, spel, onderwijs en traumahulp krijgen. 
Ook krijgen vluchtelingen wat landbouwmaterialen om in hun eigen onderhoud te 
voorzien. Religieuze leiders worden betrokken om vluchtelingen en Zuid-
Soedanezen in vrede te laten samenleven.  

 
De algemene kerkelijke collecte is bestemd voor het Jeugd- en Jongerenwerk. 
 
 
De diaconie heeft besloten ook in 2026 World Vision als zendingsdoel te steunen. 
World Vision zet zich in voor de meest kwetsbare kinderen, waar ze ook wonen en wat 
hun achtergrond ook is. Wereldwijd worden miljoenen kinderen geconfronteerd met 
conflicten en honger. World Vision werkt in bijna 100 landen om kinderen weer een 
toekomst te geven. Doe mee en maak verschil voor kinderen in nood! 
 

Al meer dan 70 jaar zet World Vision zich samen met gemeenschappen, donoren, 
partners en overheden in voor een kansrijke toekomst voor alle kwetsbare kinderen. 
Zelfs op de gevaarlijkste plekken ter wereld. 
Ze werken zij aan zij met de armen en onderdrukten, als uiting van Gods 
onvoorwaardelijke liefde voor alle mensen. World Vision is er voor álle mensen, wat hun 
achtergrond ook is. 
World Vision stelt gemeenschappen in staat om hun eigen doelen te bereiken. Ze rusten 
hen toe om blijvend vooruitgang te boeken, ook nadat zij vertrokken zijn. 
Bij nood en calamiteiten zijn ze dichtbij voor acute hulp. En blijven daarna aanwezig voor 
wederopbouw en om te werken aan herstel voor getroffen kinderen, gezinnen en 
gemeenschappen. 
World Vision zet zich in zodat geweld tegen kinderen stopt. Hun aanpak biedt directe 
bescherming op korte termijn en zelfredzaamheid op lange termijn. Zij geven kinderen, 
gemeenschappen en lokale partners gereedschappen in handen om de diepste 
oorzaken van geweld aan te pakken. 
 
U kunt ons zendingsdoel ook steunen door uw gift over te maken op het 
rekeningnummer van de Diaconie o.v.v. World Vision 
 
 

Het nummer van de diaconie is:  
NL 70 RABO 03 02 11 16 97 t.n.v. diaconie Michaëlkerk Leersum.  
Uw bijdrage voor de algemene kerkelijke collecte kunt u overmaken op  
NL 62 RABO 03 73 72 41 28 t.n.v. Herv. Gem. Leersum.  
 
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
 

Bloemengroet 
 

De bloemen zijn de afgelopen weken bezorgd bij: 
- Mw. Riek van Hussel, Nieuwe Steeg 59 (8 februari) 
- Dhr. en mw. Veldhuizen, Planterslaan 12 (15 februari) 
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BERICHTEN  
 

NL-DOET 
 

Op 13 en 14 maart wordt door het oranje fonds landelijk NL-DOET 
georganiseerd. Een initiatief om vrijwilligersorganisaties een impuls te 
geven. De Michaelkerk doet hier dit jaar ook aan mee. Noteer deze data 

dus alvast in de agenda. 
 
 
Vespers in de Veertigdagentijd – St. Andrieskerk 
 

In de Veertigdagentijd worden er oecumenische vespers gehouden in de St. 
Andrieskerk. In deze avondgebeden klinken psalmen, Schriftlezingen en liederen rond 
het thema ‘Laten wij de vernederde verheerlijken’, waarbij lijden en hoop, kruis en 
opstanding, stilte en lofprijzing samenkomen. De vespers vinden plaats op dinsdag 24 
februari, 3 maart, 10 maart, 17 maart en 24 maart, telkens om 19.30 uur. Als predikant 
van de Michaëlkerk ben ik uitgenodigd om hier aan mee werken, wat ik dan ook graag 
doe. Want zonder momenten als deze is de veertigdagentijd voor je het weet voorbij. 
Iedereen van harte welkom om samen op deze manier onderweg te zijn naar Pasen! 
Ds. Hendrik Mosterd 
 
 
Boekenclub 
 
De boekenclub komt aanstaande maandag 23 februari weer bij  
elkaar. Ditmaal rond het boek de Dirigent van Maria Peters.  
Het boek is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de eerste  
succesvolle vrouwelijke dirigent. 
Van harte welkom om 20.00 uur in het Michaëlhuis.  
 
 
Bijbelgesprekskring 
 
Wij hopen weer bijeen te komen volgens het rooster op woensdag 4 maart as. De 
bijeenkomst begint om 14.00 uur in het kamertje rechts boven in het Michaëlhuis.  
Kom a.u.b. op tijd. Omdat we boven zitten sluiten we de deur beneden. Mocht u 
onverhoopt toch iets te laat zijn, dan kunt u bellen met het nummer: 06 207529 29, dan 
kunnen we u binnenlaten. 
We gaan op de genoemde datum weer verder met het Evangelie van Marcus en we 
willen graag starten waar we op 4 februari jl. zijn geëindigd bij Marcus 11, te beginnen bij 
het  eerste vers. Verder kijken we gewoon hoe ver we daarin kunnen komen. Dat is over 
het algemeen verrassend verschillend. 
 
Met een hartelijke groet,  
ds. Jan Stelwagen & Teunis Reedijk. 
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Weeksluitingen in de Schermerij 
 

U bent hier van harte voor uitgenodigd. De diensten zijn in de koffiekamer op de tweede 
verdieping om 19:00 uur. Meer informatie: Liesbeth Poot (06-17200247) 
 

27-2 Diaken Marcel Sarot  
13-3 Adam Hoogendijk  
27-3 Ds. Jan Stelwagen 

 
JEUGD EN JONGEREN 
 
Kindernevendienst – Project Veertigdagentijd ‘De weg van hoop’ 
 

In de veertigdagentijd gaan we de weg van de hoop. We horen hoe Jezus op weg gaat 
naar Pasen: een weg van geluk, maar ook van kwetsbaarheid. Bovenal is het een weg 
van vertrouwen, dat God een nieuwe toekomst schept. Op die weg roept Jezus mensen 
met zich mee – in de verhalen van toen en ook in de wereld van nu. Ga je mee op de weg 
van de hoop? 
 

De volgende verhalen staan de komende weken centraal: 
 
Zondag 22 februari – Matteüs 4:1-11- ‘Wie zorgt voor jou?’ 

Jezus is veertig dagen en nachten in de woestijn. Hij wordt door 
de duivel op de proef gesteld, maar geeft niet toe aan de 
verleidingen. Daarna laat de duivel Hem met rust en komen 
engelen om Hem te dienen. 
 
 

Zondag 1 maart – Matteüs 17:1-9- ‘Zo dichtbij…’   

Jezus gaat met drie leerlingen een hoge berg op. Jezus gaat er 
anders uit zien: zijn gezicht straalt als de zon en zijn kleren 
worden wit als het licht. Mozes en Elia verschijnen aan Hem en 
er klinkt een stem uit de hemel: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in 
Hem vind Ik vreugde.’ 
 

 
 

VANUIT DE KERKENRAAD 
 
Overgang kosterschap 
 

Sinds januari wordt het kosterschap ingevuld door meerdere mensen. We zijn dankbaar 
dat verschillende gemeenteleden zich willen inzetten voor de taken die Henk Boeve 
altijd deed. Inmiddels zijn bijna alle mensen volledig ingewerkt om de zaken te regelen 
voor- tijdens en na de (zondagse) erediensten. Met dank aan Reinier en Betty Bijkerk is 
de overgang naadloos verlopen! Naast het kosterschap, zijn er gemeenteleden die 
helpen met het koffie-theemoment op zondag. Het beheer van de Michaelkerk en 
Michaelhuis verloopt in goede orde, mocht u opmerkingen of vragen hebben, richt u zich 
dan gerust tot de kerkenraad.  
Wel zijn we nog naarstig op zoek naar mensen die één keer in de zes weken max 2 
uur kunnen helpen met schoon houden van de kerk. Als verschillende mensen de 
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schouders eronder kunnen zetten, dan houden we de kerk schoon en toegankelijk voor 
iedereen. Geef je mogelijkheid door aan Reinier, Irene, Lia, Arco of Marian. 
 
 
Actie Biddag & Deelkastje! 
 

Op woensdag 11 maart 2026 vieren we Biddag met elkaar. Als een daadwerkelijk actie 
zou u een bijdrage in het deelkastje kunnen zetten. 
Vanaf Zondag 15 februari t/m Zondag 15 maart vindt u in het Michaelhuis weer een 
winkelwagentje waar u houdbare levensmiddelen en persoonlijke verzorging artikelen 
in mag achterlaten. Te denken valt aan: 

• Koffie/thee 
• Knäckebröd 
• Rijstwafels 
• Ontbijtkoek 
• Pasta/rijst 
• Groenten in een pot/blik 
• Soep 

Persoonlijke verzorging:  
• Tandpasta 
• Douchfris/shampoo 
• Deodorant 
• Maandverband/tampons/inlegkruisjes 

Als diaconie zetten we wekelijks voor 20 euro artikelen in het deelkastje en merken we 
dat dit meestal binnen een dag al weg is…  
Heeft u geen tijd om iets van bovenstaande artikelen in het winkelwagentje te zetten, 
dan kunt ook een gift over maken op het rekeningnummer van de diaconie 
NL70RABO030211697 o.v.v. deelkastje of scan onderstaande speciale QR-code. 

 
 
  
Giften voor de Diaconie 
 

De volgende giften werden ontvangen: 
• € 10.00 via mevr. E. van de Hoek - wijk 5 
  
Hartelijk dank namens de Diaconie. Jos Versluis, penningmeester 
 
  
De volgende giften werden ontvangen: 
 
€ 15.00 via mevr. C. Doornenbal 



8 
 

Hartelijk dank namens het College van 
Kerkrentmeesters. 
Lia van de Lagemaat 
  
 
LITURGIE  
 
Orde van dienst - zondag 22 februari   
 

De liturgie van deze zondag is nog niet bekend 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orde van dienst – zondag 1 maart 
 

De liturgie voor deze zondag is nog niet bekend.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Online meekijken 
 

De onlineviering is -live of later- te volgen via Kerkomroep:  
www.kerkomroep.nl/kerken/10498.  
De lokale zender Regio90 neemt de dienst over via kabel en website: www.regio90.nl.  
 
 
Kerkdiensten komende periode 
 

8 maart: ds. J. Aarnoudse, Ede – derde zondag veertigdagentijd 
11 maart: ds. Hendrik Mosterd - biddag, dienst om 19.30 uur 
15 maart: ds. G. Immink, Woudenberg – vierde zondag veertigdagentijd 
  

Zondag 22 februari 
Aanvang: 10.00 uur   
Voorganger: ds. J. Stelwagen, Leersum 
Ouderling: Teunis Reedijk 
Diaken: Gerlise van der Maas 
Kerkrentmeester: Reinier Bijkerk 
Lector: Ina Wolff 
Orgel: Frank Firet 
Collecte Diaconie: Deelkastje 
Collecte Kerk: Beeld en Geluid 

Zondag 1 maart 
Aanvang: 10.00 uur   
Voorganger: ds. Hendrik Mosterd 
Ouderling: Marian Clarijs 
Diaken: Arco van den Ham 
Kerkrentmeester: Irene Hogendoorn 
Lector: Jaqueline de Ruiter 
Orgel: Gerard Rosier 
Collecte Diaconie: Jaarproject Soedan 
Collecte Kerk: Jeugd- en Jongerenwerk 

http://www.kerkomroep.nl/kerken/10498
http://www.regio90.nl/
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Activiteitenagenda 
 
23 februari  20.00 uur  Boekenclub   Michaëlhuis 
24 februari  16.00 uur  Gebedskring   Michaëlhuis  
24 februari  19.30 uur  Vesper 40-dagentijd  st. Andrieskerk 
3 maart  19.30 uur  Vesper 40-dagentijd  st. Andrieskerk 
4 maart  14.00 uur  Bijbelgesprekskring   Michaëlhuis 
10 maart  16.00 uur  Gebedskring   Michaëlhuis  
10 maart  19.30 uur  Vesper 40-dagentijd  st. Andrieskerk 
13/14 maart     NL-DOET   Michaëlkerk  
 
Open Ochtenden Michaëlhuis 
Het Michaëlhuis is geopend voor een kopje koffie, thee, een praatje…  

- op donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur. 
- op vrijdagmorgen tussen 10.30 en 12.00 uur.  

Van harte uitgenodigd!    
 

 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 6 maart 2025 
Kopij aanleveren voor donderdag 5 maart, 18.00 uur  
 


