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Dankbaar bidden 
 

In de vorige nieuwsbrief vertelde ik dat ik een conferentie zou bezoeken over doxologie. 
In deze nieuwsbrief kom ik daar graag op terug, om een inzicht te delen dat ik daar heb 
opgedaan. Doxologie gaat over woorden en gebaren waarmee gelovigen God eren. Dat 
doen we bijvoorbeeld wanneer we psalmen of liederen zingen waarin God wordt 
geprezen om wie Hij is en wat Hij doet. Het tafelgebed dat we komende zondag bidden, 
is daar een mooi voorbeeld van: daarin benoemen we waar we God dankbaar voor zijn. 
 

Wat ik tijdens de conferentie heb geleerd, is dat deze houding van lof en dank ook een 
plek kan krijgen in ons dagelijkse gebed. Ons gebed kan – als we niet oppassen – 
gemakkelijk een opsomming worden van wensen en verlangens. Daar is op zichzelf 
niets mis mee, maar het kan wel eenzijdig worden, omdat de aandacht dan vooral 
uitgaat naar wat er ontbreekt. Het kan helpend zijn om het gebed te beginnen met 
dankbaarheid: met wat je God wilt teruggeven aan lof en dank. 
 

Dat is in het bijzonder een heel zinvolle oefening aan het einde van de dag. Sta als je bidt 
aan het einde van de dag eens stil bij wat je die dag blij heeft gemaakt, hoe klein of 
onbenullig het ook leek. Wie of wat gaf je vreugde, rust of vrede? Door daarbij stil te 
staan, sluit je de dag vaak anders af. Wie zich hierin wil oefenen, kan bijvoorbeeld 
luisteren naar deze mooie podcast van Bidden Onderweg: 
https://biddenonderweg.org/speler/Meditaties/4462-levensgebed-vrouwenstem 
 

Ons gebed wordt evenwichtiger en hoopvoller wanneer we beginnen met danken. In de 
Anglicaanse traditie gebruikt men daarvoor vaak zinnen die beginnen met het woord 
‘zoals’. Ik vind dat zelf een mooie en betekenisvolle vorm. Het bijzondere ervan is dat je 
niet alleen vertrekt vanuit je eigen ervaringen, maar ook vanuit het Bijbelse verhaal. Zo 
kun je bidden: Zoals U uw volk Israël 
hebt bevrijd uit de slavernij, maak zo 
ook mij vrij van wat mij gevangen 
houdt. Of: Zoals U uw Zoon hebt 
opgewekt uit de dood, wek zo ook mij 
tot leven. Op die manier ontstaat er 
een verbinding tussen het Bijbelse 
verhaal en de situaties van alledag. 
Hiernaast volgt ter afsluiting een 
morgengebed dat goed past binnen 
deze traditie: 
 
Ds. Hendrik Mosterd 
 
 

        

 
Nieuwsbrief Michaëlkerk 

6 februari 2026 

Gezegend bent U, Schepper van alles wat is, 
eer en glorie komen U toe, nu en altijd. 
 

Zoals uw morgen de aarde weer jong maakt, 
leven en licht brengt aan het werk van uw handen, 
verheug zo ook ons door deze dag die U hebt 
gemaakt. 
 

Zoals wij verfrist ontwaken uit diepe slaap, 
open zo onze ogen om uw nabijheid te zien, 
versterk onze handen om uw wil te volbrengen, 
zodat de wereld zich verheugt en U zal prijzen. 
 

Gezegend zij God, Vader, Zoon en Heilige Geest. 
Voor altijd gezegend is Hij. 
 

https://biddenonderweg.org/speler/Meditaties/4462-levensgebed-vrouwenstem
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BIJ DE DIENSTEN 
 
Zondag 8 februari – Viering Heilig Avondmaal 
In deze dienst, waarin we ook het Heilig Avondmaal vieren, gaat ds. Hendrik Mosterd 
voor. We luisteren naar de woorden van Jezus uit Matteüs 5:14–16: “Jullie zijn het licht 
van de wereld.” Wat betekent het om licht te zijn, niet als groot en pretentieus ideaal, 
maar midden in het gewone en soms kwetsbare leven? In deze dienst vieren we ook het 
Heilig Avondmaal: brood en wijn als tekenen van Gods nabijheid, licht dat gedeeld en 
ontvangen wordt. 
 
Zondag 15 februari 
In deze dienst gaat ds. Aafke Rijken uit Veenendaal voor.  
Na afloop van deze dienst staan we stil bij het afscheid van Henk en Anne Boeve als 
kostersechtpaar voor de zondagse diensten. Ook kijken we dankbaar terug op de 
achterliggende periode waarin ds. Aafke Rijken de Michaëlkerk extra ondersteuning 
heeft geboden op het gebied van pastoraat. 
 
In deze diensten is er oppas en kindernevendienst voor de kinderen. Ook worden de 
diensten uitgezonden via www.kerkomroep.nl. 
 
COLLECTEBESTEMMINGEN 
 
Zondag 8 februari 
 
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor “ZOA”. 

ZOA werkt wereldwijd in meer dan 15 landen met een team van zo’n 1000 
mensen. In crisisgebieden helpen we mensen die lijden onder oorlogen of 
natuurgeweld bij het weer opbouwen van een bestaan. Op die manier willen we 
mensen in staat stellen om in vrede een waardig leven te leiden. Dat kunnen we 
niet alleen. We werken waar mogelijk samen met lokale partners en worden 
ondersteund door duizenden vrijwilligers. We vinden het geweldig om samen te 
werken met honderden kerken, ondernemers, scholen en donateurs. Samen zijn 
we er voor mensen die alles zijn kwijtgeraakt door een oorlog of een ramp. 

 
Een ramp overkomt je, net als een oorlog. Angst en verdriet overheersen. Van de 
ene op de andere dag sta je met lege handen, ben je alles kwijt. In deze moeilijke 
periode willen we naast mensen staan. In ons werk weten we ons geïnspireerd 
door het christelijk geloof. Wij zijn er van overtuigd dat elk leven telt. En dat elk 
mens geschapen is naar het beeld van God. Daarom helpen we mensen in 
crisisgebieden met eerste levensbehoeften, zoals eten, drinken en onderdak. En 
blijven we trouw tijdens het weer opbouwen van een bestaan door in te zetten op 
werk, onderwijs en goede basisvoorzieningen. Zodat alles weer zo wordt als het 
ooit was. En misschien zelfs wel beter. 
 

De algemene kerkelijke collecte is bestemd voor Orgel en Muziek   
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Zondag 15 februari 
 
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor “Buddy to buddy” 
 

Buddy to Buddy koppelt nieuwkomers die hun land van herkomst moesten 
verlaten aan stads- of dorpsgenoten op basis van gelijkwaardigheid en gedeelde 
interesses. 

 

Contact maken, elkaar leren kennen en ondanks cultuurverschillen verbinding 
aangaan met behoud van eigenwaarde is hierin een groot deel van de oplossing. 
Verbindingen en vriendschappen zorgen voor begrip en wederzijdse integratie. 
Want, bekend maakt bemind. Wij geloven daarom dat Buddy to Buddy op 
individueel niveau bijdraagt aan het welzijn van mensen, maar in dit licht gezien 
ook heilzaam is voor het collectieve maatschappelijke lichaam waar we allemaal 
deel van uitmaken. 
En we zien dat het kan. Want als je met elkaar verbonden bent, mogen ook de 
verschillen er zijn.  

 

De naam Buddy to Buddy is bewust gekozen. Wij gaan namelijk uit van 
gelijkwaardigheid. Vanuit die visie organiseren we laagdrempelig contact van 
mens tot mens. Dit doen we door rekening te houden met de verschillen en 
mensen te helpen om daarmee om te gaan. Hierdoor kan in ongelijke situaties de 
weg toch vrij zijn voor gelijkwaardige ontmoeting. Voor beide kanten van het 
buddyschap geldt dat werelden en blikvelden worden vergroot. Buddy to Buddy 
heeft hierin een faciliterende rol. 
Door geen hulp te verlenen, maar mensen 1-op-1 aan elkaar te koppelen en door 
laagdrempelige groepsactiviteiten te organiseren kunnen relaties, gebaseerd op 
gelijkwaardigheid, ontstaan.  

 

Buddy to Buddy is op meer dan 20 plekken in Nederland actief, waaronder op de 
Utrechtse Heuvelrug. Er zijn meer dan 300 buddy’s actief op de Utrechtse 
Heuvelrug. Kijk voor meer informatie op https://buddytobuddy.nl/. 

 
De algemene kerkelijke collecte is bestemd voor het Jeugd- en Jongerenwerk  
 
 
De diaconie heeft besloten ook in 2026 World Vision als zendingsdoel te steunen. 
World Vision zet zich in voor de meest kwetsbare kinderen, waar ze ook wonen en wat 
hun achtergrond ook is. Wereldwijd worden miljoenen kinderen geconfronteerd met 
conflicten en honger. World Vision werkt in bijna 100 landen om kinderen weer een 
toekomst te geven. Doe mee en maak verschil voor kinderen in nood! 
 
Al meer dan 70 jaar zet World Vision zich samen met gemeenschappen, donoren, 
partners en overheden in voor een kansrijke toekomst voor alle kwetsbare kinderen. 
Zelfs op de gevaarlijkste plekken ter wereld. 
Ze werken zij aan zij met de armen en onderdrukten, als uiting van Gods 
onvoorwaardelijke liefde voor alle mensen. World Vision is er voor álle mensen, wat hun 
achtergrond ook is. 
World Vision stelt gemeenschappen in staat om hun eigen doelen te bereiken. Ze rusten 
hen toe om blijvend vooruitgang te boeken, ook nadat zij vertrokken zijn. 
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Bij nood en calamiteiten zijn ze dichtbij voor acute hulp. En blijven daarna aanwezig 
voor wederopbouw en om te 
werken aan herstel voor getroffen 
kinderen, gezinnen en 
gemeenschappen. 
World Vision zet zich in zodat 
geweld tegen kinderen stopt. Hun 
aanpak biedt directe bescherming 
op korte termijn en zelfredzaamheid 
op lange termijn. Zij geven kinderen, 
gemeenschappen en lokale 
partners gereedschappen in 
handen om de diepste oorzaken van 
geweld aan te pakken. 
 
U kunt ons zendingsdoel ook steunen door uw gift over te maken op het 
rekeningnummer van de Diaconie o.v.v. World Vision 
 
 

Het nummer van de diaconie is:  
NL 70 RABO 03 02 11 16 97 t.n.v. diaconie Michaëlkerk Leersum.  
Uw bijdrage voor de algemene kerkelijke collecte kunt u overmaken op  
NL 62 RABO 03 73 72 41 28 t.n.v. Herv. Gem. Leersum.  
 

 
Bedankt! 
 

Beste leden van Michaelkerk, 
Namens Stichting Nawa Vision Care willen wij jullie oprecht 
bedanken voor jullie donaties in de afgelopen jaren. Dankzij jullie 
steun hebben wij in de afgelopen vier jaar meer dan 2300 mensen 
kunnen bereiken met oogzorg in Zambia. 
Naast oogmetingen hebben wij ook oogoperaties kunnen mogelijk 
maken voor mensen met ernstige oogaandoeningen, vooral 
kinderen. Wij zijn ontzettend trots op de resultaten en op het diepe 
verschil dat dit heeft gemaakt in het leven van deze kinderen en 
hun families. 
Ons werk in Zambia zetten wij voort, omdat de behoefte groot blijft. Vooral in afgelegen 
gebieden hebben veel mensen geen toegang tot oogzorg, en blijven wij geconfronteerd 
worden met ernstige gevallen van oogaandoeningen. Dit onderstreept nogmaals hoe 
belangrijk dit werk is. 
Wij vragen jullie ons in jullie gebeden te houden. Als jullie ons werk willen volgen en op 
de hoogte willen blijven van onze projecten, kunnen jullie dat doen 
via www.nawavisioncare.org. 

 

Nogmaals hartelijk dank voor jullie betrokkenheid en 
steun. Het betekent veel voor ons, en nog meer voor de 
mensen wiens leven wordt veranderd door beter zicht. 
 

Met dankbaarheid, Stichting Nawa Vision Care 
 
 

  

http://www.nawavisioncare.org/
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OMZIEN NAAR ELKAAR 
 
Er zijn op dit moment veel mensen in onze gemeente die in meer of mindere mate 
tobben met hun gezondheid, mensen die zorgen hebben met betrekking tot hen zelf of 
voor mensen die hen lief zijn.  
 

Ik hoorde deze week dat er, misschien wel extra door het wisselende weer, mensen die 
aangaven last te hebben van PHPD. (Pijntje Hier, Pijntje Daar)  
Niet erg genoemd om in de Nieuwsbrief genoemd te willen worden, maar het maakt het 
dagelijks leven soms wel lastiger. Laten we daarom vooral naar elkaar om (blijven) 
kijken. 
Wanneer u of jij zelf iemand bent of kent die wel een bemoediging in de vorm van een 
kaart, een appje, telefoontje of bezoekje kan gebruiken: Doe dit dan AUB! Want dat is 
altijd van harte welkom. En geef het aub even door zodat we al gemeente, als mens tot 
mens, om elkaar heen kunnen staan en hen meenemen in onze gedachten en gebeden. 
 

Voor allen die hier genoemd zijn maar ook voor allen die zich in PHPD herkennen: Houd 
moed, heb lief en ga met God. 
 
Met hartelijke groet, 
Yolanda van der Stelt, Pastor 80+ 
 
 

Bloemengroet 
 

De bloemen zijn de afgelopen weken bezorgd bij: 
- Mw. Ans Knijff, (25 januari) 
- Mw. Marja Tollenaar, (1 februari) 
 

 
 
BERICHTEN  
 
Afscheid Henk en Anne van het kosterschap – helpt u mee herinneringen te 
verzamelen? 
 

Ter gelegenheid van het afscheid van Henk en Anne die ruim 12.5 jaar het kosterschap 
hebben vervuld, willen we een mand geven met kaarten vol herinneringen, wensen en 
persoonlijke woorden. 
Heeft u een mooie herinnering, een dankwoord of een wens voor Henk en Anne? Lever 
dan een kaart aan met uw tekst hierop, zodat we samen kunnen laten zien hoeveel deze 
jaren hebben betekend voor u en/of de gemeente. 
De kaart mag u in de brievenbus van de Michaëlkerk doen tot zondagochtend 15 februari 
of afgeven bij 1 van de kerkenraadsleden. 
Alvast hartelijk dank. 
 
 
Uitnodiging oecumenische gebedsdienst 
 

Geloof en gebed horen bij elkaar. We hebben net in de kerken “de week van gebed” 
gehad. Je bidt voor van alles: voor jezelf en de wereld, voor vrede en voorspoed, voor je 
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familie en vrienden, voor genezing en gezondheid... en voor de gemeente waar je 
woont?! 
  

Een aantal christenen uit de gemeenteraad heeft het initiatief genomen om op 
woensdagavond 4 maart te bidden voor de mensen in de gemeente Utrechtse 
Heuvelrug. We roepen christenen uit alle kerken van onze gemeente op om met ons te 
bidden voor het welzijn van onze gemeente. De Utrechtse Heuvelrug is de plaats waar 
we wonen, en als het goed is, verbindt ons dat. De aanleiding om nu te bidden zijn de 
verkiezingen voor de gemeenteraad. 
  

We leven in een tijd waarin de democratie onder druk staat. En nood leert bidden, luidt 
een oud gezegde. Als christenen zijn we verantwoordelijk om te bidden voor onze 
gemeente, de Utrechtse Heuvelrug en haar inwoners. Voor alle duidelijkheid: dit is geen 
politieke bijeenkomst of debat. We komen hier samen op persoonlijke titel. 
En in deze gebedstijd is ruimte voor alle vormen van gebed.  
  

U bent van harte welkom in de Martinuskerk, Dorpstraat 15 in Doorn op woensdag 4 
maart om 20 uur. Voorganger zal Gina Peters zijn. 
  
Tom Zoutewelle (ChristenUnie) en Marina Roelofsen (CDA) 
 
 
Uitvoering ‘Johannes Passion’ 
 

Op zaterdag 7 maart, 20.00 uur a.s. geeft Oratoriumkoor Euphonia 
uit Rhenen een uitvoering van de ‘Johannes Passion’ van J.S. Bach 
in de Cunerakerk van Rhenen.  
Meer informatie via de website van het koor www.euphonia-
rhenen.nl 
U bent van harte welkom! 
 
 
 

Weeksluitingen in de Schermerij 
 

U bent hier van harte voor uitgenodigd. De diensten zijn in de koffiekamer op de tweede 
verdieping om 19:00 uur. Meer informatie: Liesbeth Poot 
 

13 februari: Seniorenpastor Yolanda van der Stelt 
27 februari: Pastor Wies Sarot 
 

 
JEUGD EN JONGEREN 
 
Kindernevendienst 
 

De volgende verhalen staan de komende weken centraal: 
 
Zondag 8 februari – Matteüs 5:13-16- ‘Laat het zien’ 

 

Jezus vertelt zijn leerlingen dat ze het zout van de aarde en het 
licht voor de wereld zijn. 
 
 
 

  

Johannes Passion J.S. Bach 
7 maart 2026 

Cunerakerk Rhenen 
www.euphonia-rhenen.nl

 

http://www.euphonia-rhenen.nl/
http://www.euphonia-rhenen.nl/
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Zondag 15 februari – Matteüs 5:17-26- ‘Hoe hoort het?!’  
 

Jezus vertelt aan zijn leerlingen dat Hij niet gekomen is om de 
Wet of de Profeten af te schaffen, maar om ze te vervullen. De 
regels van de Wet zijn nog steeds geldig; Jezus gaat zelfs een 
stap verder. 
 

 

VANUIT DE KERKENRAAD 
 
Actie Kerkbalans 2026 
 

Op zondag 1 februari 2026 is het voorlopige bedrag voor Actie Kerkbalans 2026 
bekendgemaakt: €101.000, een stijging van ruim 4 % ten opzichte van 2025.  
Een prachtig resultaat waarvoor we erg blij en dankbaar zijn. 
Ik noem een voorlopige eindstand omdat alles nog niet binnen is.  
Veel gemeenteleden hebben gehoor gegeven aan onze oproep. Uw inzet en steun 
betekenen enorm veel en leveren een grote bijdrage aan het werk en de missie van de 
Michaëlkerk. Dit stelt ons in staat door te gaan met onze activiteiten, nieuwe initiatieven 
te ontplooien en samen invulling en inhoud te geven aan het samen kerk zijn. 
 

 Heel veel dank aan alle gemeenteleden.  
  

Tenslotte iets wat niet mag worden vergeten. Heel veel vrijwilligers hebben meegewerkt 
aan de Actie Kerkbalans 2026. Hierbij denk ik aan de voorbereidingscommissie, aan alle 
vrijwilligers die de enveloppen hebben rondgebracht en opgehaald maar ook aan allen 
die achter de schermen heel veel werk hebben verzet.  Heel, heel veel dank. 
Met uw allen, gemeenteleden en vrijwilligers, heeft u gezorgd voor dit prachtige 
resultaat. Hiermee geeft u blijk van een grote mate van betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid. De Michaëlkerk leeft. Heel veel dank!  
Kees Gerestein, Voorzitter College van kerkrentmeesters 
 
 
Giften 
 

De volgende giften werden ontvangen: 
• € 20,00 via mevr. N. Bijkerk 
• € 40,00 via dhr. T. Reedijk, vanuit Darthuizen 
• € 55,00 via dhr. M. van de Herk, wijk 4 
Hartelijk dank namens het College van Kerkrentmeesters. 
Lia van de Lagemaat 
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LITURGIE  
 
Orde van dienst - zondag 8 en 15 februari   
 

De liturgie voor deze zondagen is nog niet bekend. 
 
 
Online meekijken 
 

De onlineviering is -live of later- te volgen via 
Kerkomroep:  
www.kerkomroep.nl/kerken/10498.  
De lokale zender Regio90 neemt de dienst over via 
kabel en website: www.regio90.nl.  
 
 
Kerkdiensten komende periode 
 

22 februari: ds. S. Hofstee, Doorn – Eerste zondag 
veertigdagentijd 
1 maart: ds. Hendrik Mosterd – Tweede zondag 
veertigdagentijd 
8 maart: ds. J. Aarnoudse, Ede – Derde zondag veertigdagentijd 
  
 

Activiteitenagenda 
 
10 februari  16.00 uur  Gebedskring   Michaëlhuis  
23 februari  20.00 uur  Boekenclub   Michaëlhuis 
24 februari  16.00 uur  Gebedskring   Michaëlhuis  
4 maart  14.00 uur  Bijbelgesprekskring   Michaëlhuis 
 
Open Ochtenden Michaëlhuis 
Het Michaëlhuis is geopend voor een kopje koffie, thee, een praatje…  

- op donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur. 
- op vrijdagmorgen tussen 10.30 en 12.00 uur.  

Van harte uitgenodigd!    

 

 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 20 februari 2025 
Kopij aanleveren voor donderdag 19 februari, 18.00 uur bij Annette Barreveld  
 

Zondag 8 februari 
Aanvang: 10.00 uur   
Voorganger: ds. Hendrik Mosterd 
Ouderling: Marian Clarijs 
Diaken: Gerlise van der Maas e.a. 
Kerkrentmeester: Irene Hogendoorn 
Lector: Chiel van der Weiden 
Orgel: Frank Firet 
Collecte Diaconie: ZOA 
Collecte Kerk: Orgel en Muziek 

Zondag 15 februari 
Aanvang: 10.00 uur   
Voorganger: ds. A. Rijken, Veenendaal 
Ouderling: Martin van Herk 
Diaken: Jos Versluis 
Kerkrentmeester: Kees Gerestein 
Lector: Mirjam van ‘t Veld 
Orgel: Erik Westerhout 
Collecte Diaconie: Buddy tot Buddy 
Collecte Kerk: Jeugd- en Jongerenwerk  

http://www.kerkomroep.nl/kerken/10498
http://www.regio90.nl/
mailto:msclarijs@gmail.com

